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andere conclusie toe dan dat er geen groep buitenlandse arbeiders in Duits-
land gewerkt heeft waar de Duitse instanties zo vaak over geklaagd hebben
als de arbeiders uit Nederland.! De Reichspost werkte in Düsseldorf bijvoor-
beeld met Franse, Vlaamse en Nederlandse arbeiders. 'Terwijl', schrijft Sijes,

'over beide eerstgenoemde groepen met waardering werd gesproken, werden de
Nederlanders als 'das/au/ste, arroganteste und dreisteste Pack' aangeduid ... 'Poiitisch
gesehen' vormden zij 'im Reich einen uberous unsicheren Faktor.' Negentig procent
van de Nederlanders in Duitsland, aldus een rapport van II september 19432, was
van mening dat de Duitsers in acht weken de oorlog verloren zouden hebben. En
op de wc's schreven onze landgenoten: 'Wat wij hier neerleggen, zullen de
Duitsers nog eens vreten.' '3

Tot serieuze anti-nationaal-socialistische politieke activiteit kwamen de
Nederlandse arbeiders in Duitsland niet - de anti-nationaal-socialistische
gevoelens die de meesten bezielden, uitten zij in hun gedrag. Zo werd in
Potsdam, toen daar (eind' 43 of begin' 44) een voetbalwedstrijd plaatsvond
tussen een Nederlands en een Frans elftal, door de Nederlanders die op de
eretribune zaten, luidkeels en en plein public 'het schone lied' aangeheven:

'Hoe lang zal het nou wel duren
alsdat wij hier nog zijn,
alsdat wij moeten werken
in die rotzooi van Berlijn?'

'Onderaan de eretribune', aldus het relaas van een Nederlandse arbeider,

'staan een paar meneren op. Ze zijn bleek van schrik. Twee zijn er gekleed in een
pakje van de WA, twee anderen moeten van het Naf wezen. Zij keren zich naar
de tribune, zwaaien bezwerend met hun armen en roepen om het hardst van
Ssst, ssst. Op hun gezichten kun je lezen: 'Ach lieve beste jongens, schei nou toch
in godsnaam uit, er zit een Duitse 'Ome' naast ons.' Maar die 'Ome' schijnt wel
van muziek te houden want hij lacht vriendelijk. Denkt zeker dat die vier
meneren voor dirigent spelen. Maar hun enig resultaat is een vreselijk gejoel. En
dan, met driedubbele energie, dreunt het nogmaals over het wijde speelveld:

1 Daarbij moet men wèl in het oog houden dat op de Russische en Poolse arbeiders
een vorm van dwang toegepast werd die hen noopte zich in te spannen: waren er
klachten over hun prestaties, dan kregen zij geen eten. 2 Drie dagen na Italië's
capitulatie. Enkele weken eerder, op 31 augustus, was, aldus een ander Duits
rapport, in 'hele kampen de verjaardag van de Koningin der Nederlanden feestelijk
gevierd, ondanks het verbod.' (B. A. Sijes: De arbeidsinzet. p. 508). 8 A.v., p. 467.
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