
INCIDENT MET ROST VAN TONNINGEN

getreden waren.' Natuurlijk mocht Frederiks de opstellers van het Commen-
taar als particulieren beschouwen, maar deze zaak kwam er anders voor te
staantoen de regering, aanwie het stuk langs de 'Zwitserse Weg' toegezonden
was, via Radio Oranje in oktober bij twee gelegenheden het Conmientaar
uitdrukkelijk onderschreef en er zich achter stelde: op 2 oktober in een toe-
spraak van 'de Rotterdammer' (H. J. van den Broek), op 21 oktober in een
toespraak van de minister-president. Dat dit voor Frederiks geen enkel ver-
schil maakte, zal nog blijken.

*

In de vergadering van het college van secretarissen-generaaldie op 6 mei' 43
plaatsvond, ondernam Spitzen een poging om het college te bewegen tot een
collectief protest tegen de wijze waarop tijdens de stakingen het standrecht
toegepast was; hij vond geen steun - de NSB'er Schrieke (Justitie)had, aldus
de notulen, 'de indruk dat van Duitse zijdemet de nodige tact is opgetreden',
en Hirschfelds opinie was, 'dat verschillende mensen de ernst van het geval
nog niet beseffen.'2Spitzen (zijn poging tot een gemeenschappelijk protest
tegen de sterilisatie van gemengd-gehuwde Joden liep ook op niets uit)
had er toen in de zomer genoeg van. Hij lag op allerlei punten met Duitse en
NSB-instanties overhoop, die conflicten blies hij nog wat aan - inderdaad
werd hij in augustus door Seyss-Inquart ontslagen; hij werd door de NSB' er-
ir. W. L. Z. van der Vegte, directeur-generaal van de PTT (deze bleef die
functie uitoefenen), vervangen. Verscheidenen van de andere secretarissen-
generaal, Hirschfeld in de eerste plaats, waren in die tijd al zo gebeten op hun
ambtgenoot Rost van Tonningen (secretaris-generaalvan Financiën en van
Bijzondere Economische Zaken) dat zij zaten te wachten op een gelegenheid
om hem hun afkeer te tonen. Die gelegenheid deed zich in augustus voor,
kort voor Spitzensheengaan. Het college zou toen op zekere dag in Amster-
dam in het gebouw van de Nederlandse Bank vergaderen; toen Rost daar
op het afgesproken uur niet aanwezig was, verlieten al zijn ambtgenoten,
de NSB' er Schrieke incluis, een kwartier later het gebouw. Dit incident dat
Rost diep griefde, droeg er toe bij dat de vergaderingen verliepen. Op
25 oktober' 43 werd de laatste gehouden. Nadien was er nog slechts sprake
van wekelijks overleg in een Haags restaurant waaraan deelgenomen werd

1 Getuige L. H. N. Bosch van Rosenthal, a.v., p. lIS. 2 Csg: Notulen, 6 mei 1943.
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