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door Hirschfeld, Frederiks, Six, van Dam en de ontslagen Spitzen - tekenend is
het dat Verwey niet uitgenodigd werd voor het informele beraad waar men
van Dam wèl bij betrok. Van Dam heette 'fout', Verwey heette 'goed' te
zijn; in werkelijkheid was de zaak deze dat van Dam, hoezeer men zijn pro-
Duitse opvattingen ook afwees, door Hirschfeld en Frederiks vertrouwd
werd en voor hen bovendien eennuttig kanaalnaar Seyss-Inquart vormde,
terwijl zij Verwey als een figuur beschouwden van wie bij voorbaat vast-
stond dat hij in het Duitse milieu niets kon bereiken.

Inderdaad, wij mogen Frederiks, Hirschfeld en Verwey, de drie secre-
tarissen-generaal die direct en indirect veel met de arbeidsinzet te maken
kregen, niet over één kam scheren. Frederiks en Hirschfeld waren veel
strijdbaarder naturen dan Verwey. Bovendien had Verwey langer dan zijn
twee ambtgenoten in de 'Nieuwe Orde' geloofd. Men herinriere zich hoe hij
begin mei' 43 op de wegvoering der studenten gereageerd had: toen Hirsch-
feld op de dag waarop de studenten zich bij de Kommandeure der Sicherungs-
bereiche moesten aanmelden, gepoogd had te bereiken dat althans de studen-
ten van Wageningen (de Landbouwhogeschool ressorteerde onder het
departement van landbouw, visserij en voedselvoorziening) in de Noord-
oostpolder tewerkgesteld zouden worden, had Verwey er op gewezen dat
er voor zodanige uitzonderingsbehandeling geen reden was: alle studenten
zouden, zei hij (gelijk eerder vermeld), in Duitsland in "Musterbetrlebe'
ondergebracht worden 'om hun een indruk te geven van de uitstekende in-
richting der Duitse bedrijven.'

Slechts op één punt, een hoogst belangrijk punt overigens, trokken Frede-
riks, Hirschfeld en Verwey één lijn: zij waren principiële tegenstanders Vall

de illegaliteit en dus ook tegenstanders van de regering te Londen voorzover
deze de bevolking in toenemende mate tot illegaal handelen opriep. Van
verzet tegen bepaalde Duitse maatregelen was Prederiks op zichzelf niet
afkerig, maar dat moest men dan aan hèm en de 'goeden' onder de burge-
meesters overlaten - verdergaan achtte hij niet nodig (de oorlog zou 'over
enkele maanden beëindigd zijn', zei hij vlak na de Duits-Italiaanse nederlaag
in Tunesië') en de bedoelde Londense radio-uitzendingen troffen hem als
een overbodige, ja ongepaste ingreep in zijn domein. 'Hij moest', aldus
het verslag van een betoog dat hij begin juni '43 in Apeldoorn tegen zes
'goede' burgemeesters afstak, 'op vier fronten strijden ... Op onze vraag
wat die vier fronten waren, zei hij dat zijn strijd was gericht tegen de
Duitsers, tegen de extremisten in Nederland, daarmede doelende op de

1J.J. G. Boot: Burgemeester in bezettingstijd, p. 147.
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