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:studenten en tienduizenden nieuwe 'weigeraars' en 'contractbrekers') - hoe
moesten zij allen dan in leven blijven? Ook zij hadden toch bonkaarten
nodig! Hoe konden zij anders aan die bonkaarten komen dan doordat Of
door ambtenaren van de distributiediensten illegaal gehandeld werd Of
overvallen gepleegd werden op die distributiediensten waardoor illegale
groepen grote hoeveelheden distributiebescheiden in handen kregen?
Waarom zag Hirschfeld deze en dergelijke illegale activiteiten die er toch
kennelijk toe dienden om vervolgden te beschermen en Duitsland afbreuk
te doen, niet door de vingers? Precies om de reden die wij aangaven: hij
duchtte 'de chaos'. Niet alleen voor de morele betekenis van het illegaal
verzet was hij blind maar ook voor zijn heilzaam effect: de noodzakelijke,
de onontbeerlijke bescherming die het de onderduikers bood. Hij wist van
de wijze waarop de hulp aan die onderduikers georganiseerd werd, nagenoeg
niets af; door de illegale groepen werd hij gewantrouwd, ja als tegenstander
beschouwd - geen illegale werker voelde zich ooit genoopt, deze secretaris-
generaal die in de herfst van '41 in een beruchte proclamatie samen met
Frederiks en de NSB'er Schrieke alle verzet scherp veroordeeld had en die
dagelijks overleg pleegde met Duitse instanties, eensnauwkeurig in te lichten
hoe de tien-, strakshonderdduizenden onderduikers aan hun levensrniddelen-
rantsoenen geholpen werden, en ook onder zijn eigen ambtenaren die bij die
hulp betrokken waren, was er geen die het raadzaam achtte, aan de hoog
tronende secretaris-generaal te onthullen hoe die hulp georganiseerd was.
.Er hadden zich in de eerste bezettingsjaren enkele 'distributiekraken' voor-
gedaan met een criminele achtergrond en de eerste door een illegale groep
gepleegde 'distributiekraak' (de actie te Joure door de groep-Dobbe in
oktober '421) zag Hirschfeld in hetzelfde vlak liggen doordat een groot deel

1 Op de beschrijving van de door Theo Dobbe geleide overval te Joure (14 oktober
, 42) hebben wij in deel 6 die laten volgen van de overval te Wommels (23 oktober
'42). Die laatste was het werk van de verzetsman Gerardus Antonius ('Harry')
Reeskamp. Wij vermeldden in onze tekst dat Dobbe in de herfst van' 42 geen
vertrouwen meer had in Reeskamp en dat deze laatste een deel van de buit uit
Wommels ten eigen bate in de zwarte handel verkocht heeft. Nadere gegevens
hebben ons er van overtuigd dat de juistheid van deze twee vermeldingen geens-
zins vast staat en dat het algemene beeld dat wij van Reeskamp in de betrokken
periode gegeven hebben, te negatief is. Wel heeft Reeskamp in de jaren' 41-' 42
bij sommigen in Friesland weerstanden gewekt, maar hij was er een belangrijk ille-
gaal werker, bovendien een van de allereersten. Van betekenis dunkt ons ook dat hij
na zijn spectaculaire ontsnapping uit het Amsterdamse Binnengasthuis nagenoeg
onmiddellijk weer in Friesland kon onderduiken. Hij richtte er in de zomer van' 43
een 'wilde' Knokploeg op en deze werd later in '43 in het verband van de Friese
Knokploegen opgenomen.


