
SCHIFTING DER EX-MILITAIREN

ook die welke andere goederen voor Duitsland vervaardigden, anders
gezegd: alle bedrijven die met de Zentralaujtragsstelle te maken hadden?
Grondslag bij de selectie der ex-militairen werd het gezichtspunt (men vindt
hier de opvattingen van Fiebig in terug) dat het wenselijk was, het Neder-
landse bedrijfsleven zo min mogelijk te verstoren. Op 3 mei, d.w.z. nog
vóór de 7de mei waarop de eerste groep ex-militairen, nl. een deel van het
beroepspersoneel beneden de rang van officier, zich in een kamp van de
Wehn/1acht te Amersfoort moest komen aanmelden, had de Hauptabteilung
Gewerblicke Wirtschaft al bepaald dat in alle bedrijven in elk geval 50% van
het personeel een vrijstelling kon ontvangen. Die vrijstellingen kregen de
vorm van een paperas, een blauwe Ausweis, waarop stond dat de betrokkene
op grond van het werk dat hij in bezet gebied deed, niet als krijgsgevangene
afgevoerd mocht worden - de NSB'ers onder de ex-militairen (ook zij
zouden in Nederland mogen blijven) kregen een oranje AusUJeis.1
De April-Meistakingen waren een protest geweest tegen wat er uitzag als

de wegvoering van enkele honderdduizenden mannelijke Nederlanders :
de ex-militairen. Wat moesten zij doen? Ter aanmelding verschijnen of niet?
'Niet aanmelden, desnoods onderduiken', was de richtlijn die de regering
via Radio Oranje in ettelijke uitzendingen deed horen.ê In gelijke geest
schreef de illegale pers. Het Paroo/noemde het 'een volmaakt correcte hou-
ding wanneer de Nederlandse militair rustig thuis afwacht of het de vijand
gelukt hem te pakken te krijgen, en eveneens volmaakt correct Walmeerhij
bij die dreiging of na voltooiing Vall zijn gevangenneming tracht te ont-

1 In ruim twintig gevallen werd die oranje Ausweis door de Wehrmacht niet erkend-
Mussert had de betrokkenen die naar Duitsland gevoerd waren, eind december nog
niet vrijgekregen. Of en wanneer zij vrijgelaten zijn, is niet bekend. 2 De hoofd-
redacteur van Radio Oranje, 'De Rotterdammer' (H. J. van den Broek) deed er nog
een schepje bovenop toen hij op I2 mei, na eerst opgemerkt te hebben dat de ex-
militairen in Duitsland 'arbeidsslaven' en 'eventueel soldaten' zouden worden en dat
de bezetter het recht niet had, van die ex-militairen te eisen dat zij zich zouden
komen aanmelden, daaraan toevoegde: 'Maar aan de halfhartigen, de wankel-
moedigen en de slechte elementen en meer in het bijzonder tot de landverraders
van de WA zou ik dit willen zeggen en ik doe het na verkregen machtiging'
(Gerbrandy had de passage dus goedgekeurd): 'iedere gedemobiliseerde heeft het
recht, bij arrestatie zijn eigen houding te bepalen. Doch mochten het Nederlandse
politiebeambten of landverraders in zwarte hemden zijn die hem zogenaamd als
krijgsgevangene voor de vijand zouden willen komen halen, dan verkeert het
slachtoffer in staat van wettige zelfverdediging' - andcrs gezegd: hij mocht zich
gewapenderhand verzetten.
'Tirade vuistrecht', zo liet de chef-staf van de Ordedienst, jhr. P. J. Six, onmiddel-

lijk naar Londen seinen, 'in praktijk volstrekt onhoudbaar. Toont gebrek aan inzicht
werkelijkheid.' (Enq., dl. VII c, p. 784)
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