
SCHIFTING DER EX-MILITAIREN

leiden hieruit èn uit het grote aantal 'weigeraars' uit het regiment grenadiers
af dat het enige tijd duurde voor het onder de ex-militairen algemeen bekend
werd dat een blauwe AusUleis voldoende was om van wegvoering naar Duits-
land gevrijwaard te worden. Toen eenmaal een ieder dat wist, ontstond een
jacht op de AusUleise en die bleken al heel gemakkelijk te krijgen. Dook men
met alle risico's van dien onder, dan deed men zulks om niet in Duitse
handen te vallen - welnu, als men buiten de handen der Duitsers kon blijven
door het tonen van een Allsweis, waarom zou men dat dan laten? Die Aus-
weis behoefde niet eens echt te zijn - een goede falsificatie bleek even effectief
'Zur Táuschung der Deutscheiï, zo rapporteerde een der Feldkol11l11andanturen
eind juni (het oproepen der ex-militairen was toen nog in volle gang),

'is: eben jedcs Mittel recht und erlaubt. [eder der einmal etwas flir die Besetzuno getat1
ader geli~(ert hat, beweist luit dieser Tatsache nunmehr seine loyale Einstellung und
erwartet, dafür van der Rückflihrul1g . . . ausgenommell zu werden . .. Die blauw
Freistellungsscheine des Reichskommissars wetden regelrecht verhandelt. Es sollen schon
1 000, ja sagar 2 000 hfi. dafür gezahlt worden sein. Tm übrigen scheint man bei der
Ausgabe der Freisteilunosscheine sehr grossziigig verjahren zu sein, denn verschiedene
Niederländer sind im Besitz van 2 ader gar 3 Scheine. Auch Fdlschunçen dieser blauen
Scheine befinden sich im Umlauf SA kommt es, dass zu den Meldestellen fast 100% nUT

solche Manner hommen, die im Besitz cines Freistellungsscheins sind."

Tussen begin mei en medio augustus' 43 werden de ex-militairen per regi-
ment of per ander groot onderdeel via de pers opgeroepen, zich te komen
aanmelden, eerst alleen in Amersfoort, later in Amersfoort en in Assen; de
reserve-officieren waren in juni aan de beurt.ê Bij het uitreiken van de Aus-
weise werd vooral van het complex 'voedselvoorziening' gebruik gemaakt:
'Een timmerman die wel eens een karweitje voor een boer gedaan had, had
een vrijstelling als onmisbaar voor de voedselvoorziening. Een schilder die
eens een ruit in een druivenkas had gezet, kreeg net zo'n stuk ... Verrassend

1 WBN, Feldkommandantur 724: 'Lage- und Stimmungsbericht Nr. 6/43' (30 juni 1943),
p. I (CDI). 2 Er waren drie reserve-officieren onder de groep der 'Indische gijze-
laars'. Een van hen was de Rotterdamse hoogleraar prof. mr. P. Lieftinck. Samen
met een collega-gijzelaar, Th. C. A. Nass, een leraar uit Den Haag, die ook reserve-
officier was, weigerde Lieftinck naar Amersfoort te vertrekken - men moest hem
en Nass maar komen halen. Aldus geschiedde. 'Lieftinck en Nass', aldus het dagboek
van een der gijzelaars, 'weigerden om zelf hun koffers naar de auto te brengen, dat
moest een van de SS'ers doen en toen stapten ze, vergezeld van een gewapende
soldaat in de taxi. Lieftinck riep tot afscheid: 'Tot ziens in vrij Nederland!' Wij
juichten en schreeuwden en toen reden ze weg. Al wat Duits was stond met ver-
beten gezicht op het bordes.' (H. van Wermeskerken: 'Dagboek', in J. A. H.
Rijshouwer en H. van Wermeskerken: Vier jaar Indisch gijzelaar (1946), p. 176)
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