TEGENWERKING BIJ DE POLITIE

formaties ontbraken, van wie negen-en-veertig tot de marechaussee en
twee-en-twintig tot de gemecntepolitie behoord hadden; zij waren allen
ondergedoken en hadden, dat doende, hun revolver of pistool meegenomen
meét de daarbij behorende 12 of 16 patronen. Op dit onderduiken reageerde
Rauter niet onmiddellijk — wellicht wachtte hij af of zich meer gevallen
zouden voordoen. Dat laatste was inderdaad het geval. ‘Ich habe jetzt ange-
ordnet’, schreef hij op 10 augustus *43 aan Himmler (dit algemene bevel was
overigens nog niet uitgegaan),

‘dass von den untergetauchten Marechaussee- und Polizeibeamten, die unter Mitnahme
der Pistole und Munition verschwinden, die Angehérigen und Eltern festgenommen
werden. Nur so kann ich diesen Prozess abbremsen ... Polizisten die mehr als 24
Stunden Urlaub haben, miissen Uniform und Waffe bei ihrer Polizeibehdrde deponieren,
weil die meisten aus dem Urlaub fliichti wurden. Simtliche in der niederlindischen
Polizei befindlichen Pistolen werden einer newen scharfen Registrierung unterzogen’ —

en het bleef niet bij de registratie van de wapenen. In september moesten
alle politiemannen nicuwe persoonskaarten invullen met de personalia van
al hun naaste familieleden: vrouw, kinderen, ouders, schoonouders (er
moesten ook foto’s bijgevoegd worden), en toen zij dat gedaan hadden,
werd hun in oktober namens Rauter schriftelijk meegedeeld dat als ecen
politieman met medenemen van zijn wapen onderdook, die familieleden
voor onbepaalde tijd naar ‘een concentratickamp’ overgebracht zouden
worden; dook de politieman weer op, dan zouden de verwanten vrijgelaten
maar zou hijzelf ‘in ecn industrieel bedrijf in een concentratiekamp’ tewerk-
gesteld worden.?

Van juli af waren al in verscheidenc gevallen de vrouw of de ouders van
een politieman die ondergedoken was, gearresteerd (de Duitsers noemden
dat ‘Sippenhaft’) maar wij betwijfelen of dit landelijk algemeen doorge-
drongen was. Overal waar men in de korpsen nog niet van de nieuwe praktijk
gehoord had, wekte Rauters mededeling grote verontwaardiging. Nu
begreep men waarom men een maand tevoren zelf alle naaste familieleden
apart had moeten opgeven, notabene met hun foto’s er bij! En die veront-
waardiging nam toe toen van medio oktober af inderdaad in een aantal
gevallen waarin politiemannen zich, Rauters dreigement ten spijt, bij de
illegaliteit aangesloten hadden, niet alleen hun ouders en vrouw maar ook
hun kinderen gearresteerd werden en opgesloten in ‘een concentratiekamp’ —
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