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november, toen talrijke razzia's plaatsgevonden hadden, via allerlei kanalen
het mondelinge bericht liet doorgeven dat 'weigeraars' en 'contractbrekers'
die zich alsnog bij de GAB's zouden aanmelden, niet gestraft (m.a.w. niet
naar Amersfoort of Ommen gezonden) maar in het 'normale' kader van de
arbeidsinzet naar Duitsland gebracht zouden worden; ook zouden diegenen
welke die 'weigeraars' en 'contractbrekers' in hun onderduik geholpen
hadden, vrijuit gaan. Veel succeshad, schijnt het, deze actie niet, en dat is ook
begrijpelijk. Juist de razzia's van de zomer en herfst van '43 (waarvan Seyss-
Inquart deherhaling wilde voorkomen) hadden immers een situatie geschapen
waarin de onderduikers zich zozeer persoonlijk door de bezetter belaagd
voelden dat slechtsweinigen hunner vertrouwen stelden in mondeling door-
gegeven en dus bij uitstek vage toezeggingen van diezelfde bezetter.
Het Ceneralleommissariat z.b. V. verzocht Ranter op 9 juli, grootscheepse

razzia's te houden, speciaalom de negentien-, spoedig ook de twintig- en
een-en-twintigjarigen die zich aan de arbeidsinzee onttrokken hadden, in
handen te krijgen. Nog geen week later, IS juli, ging van Ranter een op-
dracht uit aan de Befehishaber van de Sicherheitspolizei en van de Ordnungs-
polizei: 'mit Rücksicht auf die Erhaltung der staatlichen Autoritat' moesten
de formaties van de Ordnungspolizei elke week in verschillende delen
des lands een grote razzia houden, waarbij zij intussen ook moesten letten
op andere onderduikers (Joden, studenten en politiemannen) alsmede op
achtergehouden radiotoestellen. Nog in juli vonden 'de eerste van die
razzia's plaats - er wetden aanvankelijk in de noordelijke en oostelijke pro-
vincies ook de bataljons van het SS- und Polizeiregiment "Todt' voor ingezet.
Ten aanzien van die provincies bepaalde Rauter begin augustus dat er geen
mannelijke personen van 16 jaar of ouder mochten verblijven die er niet
(blijkens hun persoonsbewijs) hun vaste woonplaats hadden: die bepaling
zou het, zo vertrouwde hij, gemakkelijker maken, onderduikers te vinden.
Inderdaad wisten de bataljons van het SS- und Polizeiregiment 'Todt' nog
vóór 10 augustus, aldus Ranter in een brief aan Himmler, driehonderdvijftig
'Arbeitsverweigerer', 'ein Paar Studenten', 'zwei Manner mit Pistolen' en 'gegen
neunhundert [uden' in handen te krijgen ('acht Mann wurden auf der plucht
erschossen'} en bovendien namen zij 'einige Hundert' radiotoestellen in beslag.!
Dit was slechts een begin.
In de rest van augustus en in de maanden september en oktober wetden die

razzia's herhaald, nadien kwam het in verband met Seyss-Inquartsmondeling
doorgegeven 'amnestie' naar het schijnt tot een pauze, maar de razzia's

1 Brief, 10 aug. 1943, van Ranter aan Himmler(BDC, 1877-83).
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