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'In de vroege uren van de morgen was onze gemeente geheel afgezet, niet
alleen de hoofdwegen, maar ook de kleinste landweggetjes en paden. Overal
langs de toegangswegen stonden posten, o.a. ook bewapend met handgranaten.
In elk dorp was in de vroegte al de herberg in beslag genomen om als hoofd-

kwartier van de politie dienst te doen. Het verkeer stond die dag geheel stop,
evenals de post, telegraaf en telefoon. De politie had versterking gekregen van
soldaten: Peldgendarmerie en mariniers, totaal pl.m. IIOO man. Overvalwagens,
vrachtauto's en motoren vlogen heen en weer. Veel onderduikers die zich in de
huizen niet veilig gevoelden, verdwenen het land in om daar in stro- en riethopen
en sloten een schuilplaatste zoeken.
Met een lijst met namen gingen groepjes soldaten en politie het dorp door en

zochten in de huizen overal naar radio's ... Het gebeurde wel dat de soldaten
een vluchtig onderzoek instelden om dan met de bewoners een kopje koffie te
drinken, nadat op hun verzoek eerst de deuren op slotwaren gedaan.
Wat de onderduikers betreft, werd het land geheel afgezocht. Dwars over de

landen en langs de sloten liepen patrouilles die speurden naar slachtoffers ...
Gewapend met verrekijkers namen de Moffen plaats op hoge punten om de
bewegingen in 't veld nauwkeurig gade te slaan en vermoedelijk ook om hun
eigen mannetjes te controleren ...
De volgende morgen zeer vroeg werden de onderduikers op transport gesteld

naar Amersfoort, terwijl degenen die inderdaad in het bezit van een radiotoestel
werden gevonden, op transport werden gesteldnaar Vught.
Wat was nu het resultaat van deze groots opgezette razzia? Negen onderdui-

kers gepakt en enkele bezitters van radio's naar Vught getransporteerd. Waren
wij hier zo slim of de Moffen extra onnozel, dat er zoveel door de mazen van
het net zijn heengeglipt ?'l

Inderdaad, de razzia's leverden vaak veel ruinder arrestanten op dan de
Duitsers verwachtten, maar dat nam niet weg dat zij een ontzaglijke be-
roering wekten. In een gemeente als Bierum had men op de dag waarop
zulk een razzia plaatsvond, het gevoel dat de vijand op mensenjacht was en
overa! waar men er in de wijde omtrek van hoorde, dacht men hetzelfde.
Men wist nooit nauwkeurig wie de Duitsers eigenlijk in handen trachtten
te krijgen en hoewel strikt genomen slechts naar een beperkt deel van de
bevolking gezocht werd, hoofdzakelijk jongeren, voelde een veel groter
deel zich acuut persoonlijk bedreigd, zulks nog los van het feit dat elk van die
jongeren natuurlijk familie- en andere relaties bezat die intens met hem mee-
leefden. Soms kon een 'goede' ambtenaar of politieman tijdig waarschuwen
dat een razzia op komst was. Daarbij werd in West-Friesland wel gebruik
gemaakt van de aparte telefoonleidingen van de Nederlandse Spoorwegen.
'Er waren ook dorpen waar men', aldus Het Grote Gebod,

1G. F. van Vliet in Bierum in de branding (1947), p. 164-69.


