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Die 'ommekeer' is, zo menen wij, ten duidelijkste gebleken uit de feiten
en cijfers die wij in dit hoofdstuk vermeld hebben. Laat ons de voornaamste
nog eens weergeven.
Wat de inlevering van de radio's betreft: alle dreigementen en straffen

ten spijt, hebben van I 060 000 houders van luistervergunningen ca.
260 000 (ruim 25%) geen enkel toestel ingeleverd. Onze schatting was dat
bovendien van de ca. 800 000 luisteraars die de inleveringsplichr nakwamen,
100 000 à 200 000 in plaats van het door hen gebruikte toestel een ander, als
regel onbruikbaar toestel ingeleverd hebben. Telt men dan ook nog de groep
der 'zwarte luisteraars' mee, dan is de schatting dat begin '44nog ca. 400 000
toestellen aanwezig waren (de toestellen der 'foute' Nederlanders niet
meegerekend), eerder aan de lage dan aan de hoge kant. Door middel van
Rauters beschikking had de bezetter willen voorkomen dat grote groepen
Nederlanders bleven doen wat zij sinds de zomer van '40 gedaan hadden:
dagelijks luisteren naar het Geallieerde oorlogsnieuws en naar de radio-
commentaren uit Londen. Dat was hem maar ten dele gelukt.
Wij beschreven vervolgens de 'artsencrisis' . In juni' 43 deden ruim zeven-

tienhonderd artsen de Reichskommissar weten dat zij, als op medisch gebied
aan het nationaal-socialisme ontleende voorschriften gegeven werden,
bereid waren 'vrijheid en leven in de waagschaal te stellen'. De bezetter gaf
opdracht, die ruim zeventienhonderd artsen te arresteren, Men kreeg er ca.
vierhonderd in handen; de dertienhonderd overigen waren ondergedoken,
samen met talloze andere artsen. Welliet de oplossing van deze crisis (de
excuus-brief aan Seyss-Inquart) het prestige van de leiding van Medisch
Contact niet onaangetast, maar in mei '44 werden door die leiding geïn-
spireerde brieven waarin tegen allerlei maatregelen van de bezetter gepro-
testeerd werd, toch weer door meer dan zes-en-dertighonderd artsen onder-
tekend en verzonden. De 'foute' Nederlandse Artsenkamer was toen in feite
al ter ziele gegaan - de drie andere 'foute' medische Kamers trof hetzelfde
lot.

Daarna gaven wij weer wat met de studenten en in de wereld van het hoger
onderwijs gebeurde. Begin mei' 43 hadden van de veertienduizendzeshonderd
studenten, onder wie vermoedelijk ca. tweeduizend vrouwelijke studenten,
elfduizend nog steeds niet de voorgeschreven loyaliteitsverklaring onder-
tekend. Op 5 mei ging tot de ruim negenduizend mannelijke studenten-
'weigeraars' Rauters bevel uit dat zij zich de volgende dag bij de Komman-
deure der Sicherungsbereiche moesten aanmelden, zulks op straffe van maat-
regelen niet alleen tegen henzelf maar ook tegen hun ouders of voogden.
Ruim twee-en-vijftighonderd studenten (bijna drie-vijfde dus) legden die
oproep naast zich neer, de overigen kwamen eerst in het concentratiekamp


