
'MOEILIJK WERK'

bovendien uit de kas waar elke organisatie over beschikte, per maand het
bescheidenbedrag opnemen dat zij voor hun levensonderhoud nodig hadden
- ach, deze en gene zalwel eens iets extra's opgenomen hebben om er levens-
middelen en vooral sigaretten en drank zwart bij te kopen: de officiële
rantsoenen waren niet voldoende om de energie op peil te houden, en wie
dagelijks zijn leven riskeerde, kon veelal de stimulantia niet missen. Groot
waren met dat al die kassen niet. Koch gaf in een jaar tijd voor de 'Dienst-
Wim' bijna f 5 000 uit; Beukema had voor de groep- 'Kees' meer geld nodig:
wij herinneren aan de f 10 000 die hij alleen al van de Koster leende. Arri-
veerde uit Engeland een geheime agent bij een bepaalde groep, dan bracht
hij meestal enkele tienduizenden guldens mee. De groep-'Albrecht' sloot
soms leningen af maar kreeg ook wel grote giften van vermogenden. Geen
enkele groep is ons bekend die ooit door gebrek aan geld bepaalde werk-
zaamheden heeft moeten nalaten - maar het kostte vaak wèl tijd en moeite
om dat geld te vinden. Het Nationaal Steunfonds sprong op deze sector pas
in de hongerwinter in de bres.
En dan komen wij tenslotte tot de mensen die zich aan dit spionagewerk

gaven. Moeilijk werk! Men moest veel opmerken maar zelf niet opgemerkt
worden. Hoe onopvallender men er uitzag, des te beter. Men moest actief
zijn en durf hebben maar vooralook in staat zijn, iemand die belangrijke
inlichtingen verschaffen kon, met tact te benaderen. Een scherp geheugen
was nuttig: datihoefde men op de verkenningstochten minder aantekeningen
te maken. Voor jiûl-tirne-medewerkers was een robuust gestel voorwaarde:
hun leven was er een van reizen en trekken tegen de achtergrond van een
voortdurende spanning. Niet ieder kon het tempo bijhouden of bleek een
geschikt medewerker te zijn - bij de groep-Albrecht' is 10 tot 20 % van de
medewerkers afgevloeid en wij nemen aan dat zich bij andere 'grote'
spionagegroepen hetzelfde verschijnsel voorgedaan heeft.
Het spionagewerk kende één specifiekemoeilijkheid diebij andere vormen

van illegaal werk niet voorkwam: het nut, de 'zin', was niet onmiddellijk
evident. Wie, als de leden van de sabotagegroep-Pahud de Mortanges, een
Duitse mijnenveger tot zinken bracht, had iets verricht dat de Geallieerde
en dus de Nederlandse zaak duidelijk ten goede kwam; wie bij de illegale
pers betrokken was, zorgde voor de productie of distributie van een blad dat
anderen tot verzet opwekte; wie onderduikers hielp, hielp medemensen.
Maar al die met zoveel zorg samengestelde spionagerapporten en vervaar-
digde tekeningen, kwamen ze aan? werdcri ze bestudeerd? Slechts zelden
werd er waardering voor geuit. Ook op lange 'civiele' rapporten die naar
Londen werden gestuurd, werd vaak niets vernomen. Misschienmoeten wij
het zo zien dat door de meesten van diegenen die hun leven in het spionage-
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