ANDER ILLEGAAL WERK

werk riskeerden, aan de zin daarvan niet getwijfeld werd, al omdat zij hun
leven riskeerden. Trouwens, wie militair geschoold was, wist dat het voor
de Geallieerden van vitaal belang was, te weten wat in bezet Nederland aan
Duitse troepen en Duitse versterkingen aanwezig was. Kreeg men bericht
van ontvangst van een bepaalde zending, dan gaf dat een immense vol-
doening; dan had men, zo voelde men het, weer kracht om maanden door
te gaan, Niet minder groot was die voldoening wanneer een geheime agent
kon meedelen dat het werk van de groep waarbij men hem gedetacheerd
had, in Londen positief gewaardeerd werd. En toch: ook wanneer men aan
het nut en de zin van de spionage op zichzelf niet twijfelde, de resultaten
van de moeizame arbeid die men, door weer en wind fietsend op gammele
karretjes, verricht had, verdwenen in een zone van vaagheid waarbij het niet
mogelijk was, te constateren of het eigen werk voor de Geallieerden van
militair voordeel geweest was. Wie met veel moeite vastgesteld had hoeveel
munitie zich in een bepaald Duits depot bevond en daaromtrent bericht
doorgegeven had, verwachtte eigenlijk steeds dat dat depot op korte termijn
gebombardeerd zou worden. Bleef zulk een bombardement uit, dan vroeg
men zich af waarom. De individuele verkenner had geen enkel inzicht in
de factoren die de Geallicerde oorlogvoering bepaalden, ja hij wist vaak niet
eens of zijn waarnemingen het bezette gebied wel zouden verlaten. Ook als de
staf hem deed weten dat de groep verbinding met Londen had, dan was het
telkens de vraag hoe lang die verbinding in stand zou blijven: de zenders
konden ‘uitgepeild’, de ‘wegen’ door verraders gepenetreerd worden.
Illegaal werk was steeds onzeker werk, verricht op de rand van een afgrond.

Zuwitserse Weg

Verscheidene malen hebben wij in het voorafgaande de ‘Zwitserse Weg’
genoemd. Gaan wij daar nu dieper op in, dan moeten wij eerst even ophalen
wat wij over de oorsprong van die verbindingsroute in ons vorige deel
schreven.

Het initiatief was genomen door Hebe Charlotte (‘Lotje’) Kohlbrugge
die in Amsterdam verbonden was geweest aan het bureau van de hervormde
kerkeraad maar die begin 42 had moeten onderduiken en toen steeds meer
werk was gaan verzetten voor het illegale Vrij Nederland. Ze had, schreven
wij in deel 6, ‘veel durf en een groot doorzettingsvermogen, een en ander
gemengd met een stevige dosis eigengereidheid die trouwens wel vaker
voorkwam in de illegaliteit.” In juni ’42 had zij besloten naar Zwitserland te
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