
DE MISSIES VAN JOOP BARTELS

Nederlandse uiteinde van de Zwitserse Weg meedelen wat Visser 't Hooft
bewoog en aan Visser 't Hooft zijn persoonlijke indrukken overbrengen van
diegenen die dat Nederlandse uiteinde 'droegen' (dat waren naast Slotemaker
en Stufkens ook anderen gaan doen) - die directe contacten van mens tot
mens waren over en weer hoogst waardevol. Overigens moet bedacht
worden dat toen Bartels zijn eerstemissieondernam, het schriftelijke contact
al tamelijk intensief was.
Dat contact werd na zijn eerste missie nog aanzienlijk frequenter. Zulks

was te danken aan het feit dat de ZwitserseWeg toen voor zijn verbindingen
(mej. Kohlbrugge kon niet àl te frequent wetenschappelijke boeken naar
Zwitserland laten sturen - dat zou in de gaten lopen') kon aanhaken aan een
grote ontsnappings-organisatie die de schepping was van een in Frankrijk
wonende Nederlander, JeanWeidner.

*
Johan Hendrik ('Jean') Weidner, geboren in 1912, stamde uit een familie van
Zevende-Dags-Adventisten.ê Zijn vader was predikant van deze religieuze
groepering, eerst in Nederland, later in Zwitserland, maar toen de groepering

Visser't Hooft (die van de Jongs missie op de hoogte was) had de Jong niet doen we-
ten dat hij korte tijdNSB'er geweestwas en de Jong zelfzweeg hieroverin bezet ge-
bied. Le Poole van de 'Dienst-Wim' kwam hier evenwel achter en nadien ging ieder
het contact met de Jong uit de weg, -hoezeer Bartels, die zich toen op zijn tweede
missie in bezet gebied bevond, ook verzekerde dat aan de Jongs betrouwbaarheid
niet getwijfeld behoefde te worden. Er restte inspecteur de Jong niets anders dan om
als een diep teleurgesteld man naar Zwitserland terug te keren; hij had het gevoel
dat hij zijnleven voor niets gewaagd had.

1Het is ook één keer in de gaten gelopen: begin '44. De binder van de bibliotheek,
D. J. Sakkers, had toen in een Spaans boek, geschreven door de Utrechtse hoog-
leraar dr. C. F. A. van Dam, een zo grote hoeveelheid microfilms in de band ver-
stopt dat de dikte van die band de Duitse censuur opviel. De band werd toen open-
gesneden en de microfilms werden gevonden. Prof. van Dam, dr. A. J. C. Ruter,
onderdirecteur van de Utrechtse bibliotheek, en Sakkers werden gearresteerd. Van
Dam en Rüter konden aantonen dat zij met het geval niets te maken hadden gehad
en Sakkers beweerde glashard dat iedereen die microfilms wel in de band gestopt
kon hebben. Alle drie werden na enige tijd vrijgelaten. Nadien was deze wijze van
verzending natuurlijk niet meer mogelijk. 2 Dit genootschap was in 183 I door
een Baptistenpredikant in de Verenigde Staten opgericht; het beschouwde Christus'
wederkomst op aarde als nabij. In Amerika telde de groep ten tijde van de tweede
wereldoorlog enkele honderdduizenden aanhangers, in Europa enkele tienduizen-
den. Zevende-Dags-Adventisten vieren de sabbat (hun 'zondag' valt dus op zater-
dag), gebruiken geen tabak of alcohol en verwerpen de kinderdoop.


