
ANDER ILLEGAAL WERK

in laatstgenoemd land door-de overheid onder druk gezet werd, vestigde
zijn vader zich in Frankrijk waardeZevende-Dags-Adventistenin Collonges
een seminarium bezaten; als leraar in de klassieke talen werd hij daaraan
verbonden en het gevolg daarvan was dat Jean een groot deel van zijnjeugd
in Collonges doorbracht. Voor het werk dat hij in de tweede wereldoorlog
zou gaan verrichten, was dat feit van eminente betekenis. Collonges ligt
namelijk, even ten zuiden van Genève, aan de Franse kant van de Frans-
Zwitserse grens; er was in die streek geen bergpad dat Jean Weidner niet
op zijn duimpje kende.
Toen de Duitsers in '40 Parijs naderden, was Jean Weidner er, evenals

zijn zuster Gabriëlle, verbonden aan het bureau dat de Adventisten in de
Franse hoofdstad bezaten. Als zo velen wilde ook hij, voor de Duitsers uit,
Frankrijk verlaten, maar dat mislukte. Hij ging toen in Lyon wonen waar
hij een textielzaak opende. Spoedig kwam hij er in contact metvluchtelingen.
Die ging hij helpen, zulks als lid van een groep die zich 'Les Amitiés Chré-
tiennes' noemde; protestanten en katholieken werkten hier nauw in samen-
de groep had de morele steun van Marc Boegner, voorzitter van de Fédé-
ration Pretestante de France en van kardinaal Gerlier van Lyon. Naast dit werk
vormde Weidner een eigen groep die zich speciaal hulp aan Nederlandse
vluchtelingen ten doel stelde; daarbij ondervond hij veel steun van de Neder-
landse consul in Lyon, de Fransman Maurice Jacquet. Hem bleek na enige tijd
dat die Nederlandse vluchtelingen als regel in een kamp te Chàteauneuf-les-
Bains bij Vichy ondergebracht werden - als 'sociaal werker' wist Weidner
tot dat kamp door te dringen en via allerlei contacten met Franse ambtenaren
die 'goed' waren, konden Jacquet en hij, door anderen bijgestaan, velen uit
dat kamp vrij krijgen, Joden en niet-Joden. Wij komen hier in deel 9
(Londen) nog op terug.
Wat de Joden betrof, kreeg dit werk een speciale urgentie toen de Duitsers

in de zomer van' 42 met hun Jodendeportaties uit Nederland, België en bezet
Frankrijk begonnen: het aantal Joodse vluchtelingen nam toe en duidelijk
was dat dezen in het collaborerende Vichy-Frankrijk niet veilig waren; men
moest trachten, hen illegaal bijvoorbeeld over de Zwitserse grens te krijgen,
waartoe zij aan de waakzaamheid zowel van de Franse als van de Zwitserse
grensbewaking dienden te ontsnappen - Joodse vluchtelingen werden name-
lijk uit Zwitserland geweerd. Kon via Collonges iets ondernomen worden?
Een moeilijkheid was dat slechts diegenen zich zonder speciale vergunning
in de grensstreek mochten ophouden die er hun vaste woonplaats hadden of
er in het economisch leven waren opgenomen. Weidner vond een oplossing
voor dit probleem: hij vestigde in de grensstreek, in Annecy, een filiaal van
zijn bedrijf, liet dat leiden door zijn vrouw die hem in zijn hulpwerk met
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