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hart en ziel terzijde stond (zij was vóór de oorlog secretaresse geweest op het
Franse consulaat te Genève en bezat een permanent visum voor de Frans-
Zwitserse grens), en was nu in een positie om, zo vaak hij dat wilde, naar de
grensstreek te reizen. Regehnatig nam hij vluchtelingen mee naar Annecy
die hij dan's avonds of's nachts in de buurt van Collonges over de bergen
naar Zwitserland liet brengen of zelfbracht. Daarbij werd hij een keer dicht
bij Collonges door de Franse politie gegrepen en ernstig mishandeld. In
oktober '42, toen hij bijna weer gearresteerd werd, ging hij geheel illegaal
leven. Begin november werd Vichy-Frankrijk bezet - Weidner had voortaan
rechtstreeks met de 'SD' te maken die bij haar werk in Frankrijk, als in
Nederland, door 'foute' elementen bijgestaan werd.
Tot in de herfst van '42 strekte de ontsnappings-organisatie die Weidner

was gaan opbouwen, zich niet verder uit dan tot Frankrijk. Inoktober kreeg
hij evenwel bezoek van een Nederlander uit Brussel, Benjamin Maurits
('Benno') Nijkerk, firmant van een Amsterdamse groothandel in metalen.
Samen met enkele andere in België wonende Nederlanders, Joden en niet-
Joden, had Benno Nijkerk van '40 af Belgische en Nederlandse Joden op weg
geholpen naar Frankrijk, Zwitserland en Spanje. Een van zijn Joodse helpers,
Eduard Salomon Chait, was daarbij tegen de lamp gelopen en was in de
zomer van '42 naar Vichy-Frankrijk gevlucht waar hij zich in een interne-
ringskamp bevond op het moment dat Weidner van Nijkerk bezoek ont-
ving. Nijkerk had in België meer en meer Nederlandse Joden moeten
opvangen die er in geslaagd waren de N ederlands- Belgische grens te passeren,
zijn voornaamste probleem was hoe hij die grotere aantallen Spanje of
Zwitserland binnen kreeg. Wat Zwitserland betrof, kon Weidner hemzijn
hulp toezeggen, Dat betekende niet alleen dat Weidners groep nu aanzienlijk
méér vluchtelingen te verwerken kreeg, maar ook dat er een vaste verbin-
dingslijn met Brussel moest komen; Chait, die door de bemoeienissen van
Jacquet op vrije voeten gesteld was (maar met de bepaling dat hij onmiddel-
lijk Frankrijk moest verlaten), werd daarbij een belangrijke helper. Nijkerk
had overigens niet alleen aan afvoer naar Zwitserland gedacht - kon niet
ook via de Pyreneeën een ontsnappingsweg opgebouwd worden ? Weidner
nam die taak ter hand. Eind december' 42 reisde hij met valse papieren, z.g.
als handelsreiziger bij de textielfabriek van een vriend, naar Toulouse waar
hij de Nederlander Aarts ontmoette, opvolger van J. C. A. M. Testers die
directeur geweest was van het Office Néerlandais ter plaatse.' Testers had

1 In september '40 was onder Duitse druk het Nederlands gezantschap te Vichy
opgeheven; de Nederlandse consulaten in onbezet Frankrijk waren toen voortgezet
als z.g. Offices Néerlandais.
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