
ANDER ILLEGAAL WERK

samen met de journalist J. W. Kolkman van Perpignan uit een ontsnappings-
weg door de Pyreneeën georganiseerd die mede gebruikt werd om Enge-
landvaarders uit Zwitserland naar Spanje over te brengen; hun organisatie
was evenwel medio december 'opgerold' en Testers en Kolkman waren
gearresteerd (beiden stierven in concentratiekampen): een nieuwe route
door de Pyreneeën was dus noodzakelijk. Weidner vond in Toulouse een
Franse arts, Gabriel Nahas, bereid die route te organiseren - Nahas kende
het bergland goed en wist ook welke 'passeurs' betrouwbaar waren.

Dit alles betekende dat Weidners groep van begin '43 af eigen ontsnap-
pingslijnen had zowel naar Zwitserland als naar Spanje. Wie daar vertrou-
welijk van hoorde, kon personen die naar een van die twee landen wilden
ontkomen, met Weidners groep (zij ging zich 'Dutch-Paris' noemen)
in verbinding brengen. Dat waren niet alleen Joden maar ook 'piloten',
bovendien (na enige tijd) talrijke Nederlanders die in Zwitserland aange-
komen waren en naar Engeland wensten te gaan. Van maand tot maand
breidde 'Dutch-Paris' zich uit; de groep ging tenslotte ca. driehonderd leden
tellen. Zij heeft in totaal ca. duizend personen helpen ontsnappen die van
plaats tot plaats doorgegeven werden. Men had daar talrijke schuiladressen
voor nodig: die te vinden, was steeds de grote moeilijkheid. 'Nu', zei
Weidner in '49 aan de Enquêtecormnissie, 'zegt iedereen dat hij het verzet
heeft geholpen, maar in die tijd was het vreselijk moeilijk om mensen er
voor te vinden."

Tot die duizend personen behoorden een kleine zeshonderd Nederlanders,
ruim honderd 'piloten', ca. tweehonderd Fransen en ca. honderd Belgen en
mensen van andere nationaliteit. Het was levensgevaarlijk werk: Abwehr
en Sicherheitspolizei beschikten in België en Frankrijk over talrijke Vi-Manner
die zich in een organisatie als 'Dutch-Paris' naar binnen trachtten te werken
om zo de gegevens te verzamelen die voor het 'oprollen' van althans een
deel van de groep noodzakelijk waren. Tegen die V-Männer was 'Dutch-
Paris' zo goed mogelijk afgeschermd, maar zij vormden niet het enige
gevaar. In februari '« werd een Joodse vluchtelinge uit Nederland die een
van de ijverigste koeriersters van 'Dutch-Paris' geworden was, in Parijs
door de Franse politie gearresteerd samen met haar eveneens uit Nederland
ontsnapte ouders. De Franse politie droeg hen alle drie aan de Sicherheus-
polizei over. De koerierster had helaas een boekje met adressen van de
organisatie bij zich; ze vulde die gegevens onder zware pressie (als zij zweeg,
zouden haar ouders gemarteld worden) nog aan - nadien was het voor de
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