
ANDER ILLEGAAL WERK

Als gevolg van de 'spionage' die in opdracht van Six op Weg A bedreven
werd (wij zullen deze in hoofdstuk 9 beschrijven), vielen Visser 't Hocfis
brief van 24 januari en die van de Politieke Commissie van II februari in
handen van de chef-staf van de OD; zij werden door hem naar het Bureau
Inlichtingen gezonden en Visser 't Hoofts brief vormde daar, men mag wel
zeggen: het pièce de résistance in het requisitoir tegen Visser 't Hooft en de
Politieke Commissie dat in augustus' 44 door Somer aan de regering voor-
gelegd werd.' Vreemd: de letters 'GD' uit de oorspronkelijke brief van
Visser 't Hooft waren in Somers requisitoir, behalve in de eerste context
('dat de GD in clericale handen gekomen was') in 'OD' veranderd. Er werd
dus in gesproken van 'enige door de OD afgezonden parachutisten' (Somer
voegde er aan toe: 'bedoeld wordt BI Londen') en men las voorts: 'We
kunnen trouwens niet op Londen appelleren daar de OD aldaar nu eenmaal
veel interesse blijkt te hebben voor zulke ietwat wilde groepen.' Grote
verontwaardiging bij Somer! 'Men ontziet zich niet te beweren', schreefhij
in zijn rapport aan de regering, 'dat BI een 'Voorpost' is van de OD.'
Wij zien geen reden om aan te nemen dat ten aanzien van deze wijziging

iets anders in het spel is geweest dan een fout van de typiste die de tekst welke
zij op de vergroting van de door Six verzonden microfoto las, op stencil
moest zetten. Maar juist deze kleine fout zou er toe bijdragen dat de toch
reeds in Londen bestaande spanningen aanzienlijk vergroot werden.

'Pilotenhulp'

In deel 5 hebben wij onder de 'pilotenhulp' ook de hulp laten vallen die
verleend werd aan militairen die met het Geallieerde luchtoffensief niet te
maken hadden: de krijgsgevangenen namelijk die uit Duitsland ontsnapt
waren; dat waren Walen (de Vlaamse krijgsgevangenen waren, evenals de
Nederlandse, in '40 door Hitler vrijgelaten), Fransen en Polen, in heel enkele
gevallen ook Russen. Die Russische krijgsgevangenen werden in Nederland
verborgen gehouden, maar de Waalse, Franse en Poolse wilden zuidwaarts
trekken, zoals later ook de bemanningen van Geallieerde vliegtuigen wier
toestel een noodlanding gemaakt had of die zich met hun parachutes hadden
kunnen redden. Onder de Waalse en Franse krijgsgevangenen zijn er
overigens, zeker in '40 en '41 toen de grenscontrole nog niet zo scherp was,
verscheidenen geweest die er in slaagden, zonder hulp van een Nederlandse

1 Tekst: Enq., dl. IV b, p. 60-62.
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