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BEGIN VAN DE PILOTENHULP

organisatie Limburg en eventueel ook het oosten van Noord-Brabant te
passeren, maar regel was toch wel dat die krijgsgevangenen door zulk een
organisatie opgevangen werden. Twee ontsnappingslijnen werden opge-
bouwd van Twente uit: die van de familie Olde Loohuis (Oldenzaal) die tot
Goirle in Noord-Brabant liep, en die van JulesHaeck (Hengelo) die na enige
tijd zijn krijgsgevangenen overdroeg aan de groep van kapelaan E. A. F.
Goossens te Echt (tussen Roermond en Sittard). Talrijke ontsnapte krijgs-
gevangenen kwamen evenwel rechtstreeks Limburg binnen; de grootste
'opvang' -organisatie aldaar werd geleid door M. A. M. Bouman, hoofd-
controleur van de Centrale Crisis-Controle-Dienst te Roermond. Twee
geestelijken speelden hier een belangrijke rol in: pastoor H. J. Vullinghs te
Grubbenvorst (bij Venlo) en kapelaan J. J. Naus uit Venlo - dezelfde die in
,43 in Limburg een van de leidersvan deLO werd. Toen Bouman in de dagen
van deApril-Meistakingen gefusilleerdwerd, had zijn groep, naar het schijnt,
bijna duizend Belgische en Franse krijgsgevangenen zuidwaarts kunnen
afvoeren, samen met enkele tientallen 'piloten'; zij was, voorzover wij
weten, in die eerste jaren de enige die een eigen eindpunt in Frankrijk had,
in Nancy namelijk; de overige Limburgse groepen droegen als regel 'hun'
krijgsgevangenen C.q. 'piloten' aan Belgische illegale organisaties over. Wij
noemden in deel 5 nog twee van die groepen (er zijn er stelligmeer geweest):
de groep van luitenant Erkens die tot oktober' 42 actief was (toen werd zij
'opgerold') en de groep van J. H. J. Sangen te Hoensbroek.'
De hulp aan ontsnapte krijgsgevangenen is in '43 en '44 voortgezet maar

in die jaren is het accent toch duidelijk komen te liggen bij de 'piloten'.
De 'pilotenhulp'<organisaties moesten toen voorzichtiger gaan werken. De
Duitsers waren er hogelijk in geïnteresseerd te voorkomen dat bemannings-
leden van de Geallieerde luchtmachten naar Engeland konden terugkeren;
zowel in ons land als in België en Frankrijk trachtten zij V-Männer als Z.g.
helpers de 'pilotenhulp'corganisaties binnen te werken en er deden zich ook
gevallen voor waarin verraders zich voor 'piloten' uitgaven. De 'piloten-
hulp' was extra kwetsbaar doordat een bepaalde groep 'opgerold' kon
worden als gevolg van gebeurtenissen die zich in België of Frankrijk afge-
speeld hadden: kon een V-Mann daar tot een van de 'lijnen' doordringen,
dan bestond het gevaar dat Abwehr en Sicherheitspolizei, noordwaarts
werkend, de oorsprong van die 'lijn' in ons land ontdekten; omgekeerd was
ook mogelijk dat de verrader die zich voor 'piloot' uitgaf, zichnaar het zuiden

1 Sangen noemden wij al eerder als de provinciale vertegenwoordiger van Vrij
Nederland in Limburg.
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