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liet brengen om dan, als hij aan de voet van de Pyreneeën was, alle adressen
die hij gepasseerd had, aan zijn opdrachtgevers te melden. Toen zich gevallen
van die aard voorgedaan hadden, werd het regel dat men 'piloten' enige tijd
op een schuiladres vasthield teneinde hen daar aan een soort examen te
onderwerpen of zelfs in Engeland navraag te doen of de identiteitsgegevens
die zij verstrekt hadden, klopten; voor dat laatste was een verbinding per
'weg' of per geheime zender noodzakelijk - wij komen daar straks op terug.

*

Wat Limburg betrof, vond, naar het schijnt, de afvoer van de 'piloten'
hoofdzakelijk via Maastricht plaats. Er ontstonden daar twee groepen die
zich op die afvoer specialiseerden: de groep-Blok' en de groep-'Vrij'.
'Blok' was P. J. Symons, ambtenaar van de rijksbelastingen te Maastricht.
Zijn groep kreeg haar 'piloten' overgedragen door Sangen uit Hoensbroek
en voorts door Jacques Crasborn uit Heerlen en door Harry Tummers uit
Echt; deze laatste stond via kapelaan Goossens met Jules Haeck in contact.
Af en toe kreeg Symons evenwel ook 'piloten' uit andere delén des lands
toegespeeld. Sommige van die 'piloten' werden door koeriersters met valse
papieren naar Brussel gebracht, andere kwamen via de onderaardse gangen
van de St. Pietersberg België binnen, weer andere werden bij Geulle, iets
benoorden Maastricht, over de Maas gezet, nog andere naar Luik gebracht
in een Belgische vrachtauto waarin zich een geheime bergplaats bevond. In
totaal zijn door de groep-Symons ca. honderd 'piloten' weggewerkt.

Hoe de groep-Symons 'haar' 'piloten' identificeerde, weten wij niet;
mogelijk is dat zij daartoe in contact stond met de tweede Maastrichtse
groep: die van Jacques Vrij, naar wie de groep genoemd was.' De groep-
Vrij was namelijk een schakel in een 'pilotenlijn' die door een geheime agent
uit Engeland opgericht was. Die agent was Dignus ('Dick') Kragt.
Kragt was uitgezonden door de afdeling van de Engelse geheime dienst

die de Britse militairen voorlichting gafhoe zij, als zij illkrijgsgevangenschap
raakten, konden trachten te ontsnappen, en die (dat hing daarmee samen) van
'41 af veel steun verleend had aan 'pilotenhulp' -organisaties in Frankrijk en

1 Voorzover die naam al tijdens de bezetting gebruikt werd, zien wij zulks niet als
een extra risico. Wie van een 'organisatie-Vrij', hoorde, zal wel niet gedacht hebben
dat deze naar een persoon genoemd was die Vrij heette.
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