ANDER ILLEGAAL WERK

Wat nu die werkzaamheden betreft: als ‘pilotenhulp’-organisatie is
‘Fiat Libertas’ (wij zullen nu maar die tweede naam blijven gebruiken)
betrekkelijk langzaam van de grond gekomen. De groep had bij Weert een
uitstekende mogelijkheid om de grens te passeren. Gewoonlijk werden de
‘piloten’ die uit verschillende delen des lands naar bepaalde schuiladressen
gebracht werden, door telkens dezelfde leden van de groep, Nelly Elisabeth
(‘Nel’) Lind en Wubbo (‘Bob’) Graathuis, naar Weert gebracht; ‘passeurs’
smokkelden hen dan over de grens; daar haalde Wannée, die toen in Brussel
woonde, hen op en hij droeg hen dan aan een Belgische organisatie over die
een eigen ‘weg’ naar de Pyreneeén bezat. Soms kreeg Wannée die ‘piloten’
echter ook wel rechtstrecks uit Nederland: dan was het Jet Roosenburg die
voor het transport zorgde. Zij kon namelijk goed Frans spreken en dat viel
Nel Lind moeilijk; vandaar dat die laatste zich liever niet in Belgi& waagde.

Er waren door ‘Fiat Libertas’ enkele tientallen ‘piloten’ in veiligheid
gebracht toen de zaak in september ’43 misging: een adres in Parijs dat door
de Belgische organisatie gebruikt was, werd verraden en de laatste groep
‘piloten’ die ‘Fiat Libertas’ doorgegeven had, viel in Duitse handen. Van die
ramp in Parijs wist men aanvankelijk in Belgi& en Nederland niets. Wij
moeten wel aannemen dat de Abwehr in de Franse hoofdstad van een van
de gearresteerde ‘piloten’ te weten kwam, uit welk café bij Roermond hij
opgehaald was om naar Weert gebracht te worden. Twee V-Minner van de
Sicherheitspolizei (Abwehr en Sicherheitspolizei werkten in dit soort zaken
nauw samen), H. W. Vastenhout en J. H. van Wesemael, kregen opdracht,
naar het café te gaan en er mee te delen dat zij bij de ‘pilotenhulp’ betrokken
waren en graag in contact zouden komen met de organisatie die het café als
doorgangshuis gebruikte. De caféhouder doorzag hen niet en bracht hen
met Bob Graafhuis in aanraking. Een toeval wilde dat deze op de hbs met
Vastenhout in dezelfde klas gezeten had, ja zelfs met hem bevriend was
geweest. Door Graathuis werd Vastenhout aan Nel Lind voorgesteld. Zij
maakte een afspraak met hem in ‘Américain’ te Amsterdam. Ze was ietwat
wantrouwend. Ze zei hem, aldus haar later relaas aan de Enquétecommissie:

Ik heb contact met Engeland en het enige wat ik vraag, is het RAF-nummer
te geven van de RAF-piloten die uw groep het laatst heeft weggebracht.” Toen
zei deze jongeman . .. ‘Tk heb die nummers niet in mijn zak, kan ik volgende
week weer een onderhoud met u hebben, hiertegenover ‘Américain’?’ ... Wij
hebben toen voor de volgende week afgesproken in café ‘Modern’; daar ben ik
toen gearresteerd.’

! Getuige N. E. Lind, Eng., dl. IV ¢, p. 971.
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