
OPVANGEN VAN 'PILOTEN'

De bemanningen van de Geallieerde toestellen hadden opdracht om, wanneer
zij door een noodlanding of per parachute in Duitsland of in een der bezette
gebieden neerkwamen, althans te trachten hun basis weer te bereiken. MI-9
en de daarmee overeenkomende Amerikaanse dienst hadden hun daar be-
paalde aanwijzingen voor gegeven: in Duitsland moesten zij zich overdag
schuil houden en's nachts verder zien te trekken, in de bezette gebieden juist
omgekeerd; zij bezaten elk een kaartje van West-Europa, een kompas en
enig vreemd geld. Wij nemen aan dat die 'piloten' die in ons land terecht-
kwamen, als regel spoedig op personen stuitten aan wie zij om hulp vroegen;
zij hoefden dat niet met woorden te doen (zeker op het platteland waren
toen slechts weinig Nederlanders het Engels machtig): hun uniform sprak
al duidelijke taal. Werd de politie dan wel eens gewaarschuwd en werd dan
door haar die waarschuwing aan de Duitsers doorgegeven zodat de 'piloten'
in Duitse handen vielen? Wij veronderstellen dat dit, gegeven de algemene
stemming in den lande, in '43 en '44 slechts zelden geschied is. Het was toen
trouwens zo dat zich in vrijwel elke streek een of meer illegale werkers
bevonden die de 'pilotenhulp' als illegale hoofd- of neventaak hadden.
Vemamen dezulken dat een Geallieerd toestel een noodlanding gemaakt
had of dat de boerenbevolking parachutes had zien dalen, dan trokken zij
er op uit en gingen de 'piloten' zoeken. 'Fiat Libertas' wist dat systeem te
perfectioneren: eind' 43 kreeg Joke Folmer een nuttig contact bij het politie-
bureau te Zeist. Bij dat bureau kwamen dagelijks via de berichtendienst van
de politie de telexberichten binnen waarin vermeld werd bij welke plaatsen
Geallieerde vliegtuigen neergekomen waren; die telexberichten werden aan
Joke Folmer doorgegeven en zij belde dan voor alle zekerheid de tot 'Fiat
Libertas' behorende illegale werkers op die in of dichtbij die plaatsen woon-
den en zei hun dat daar of daar weer een .aantal 'duiven' of 'boeken' of
'plantjes' aangekomen was.
Men maakte voor de 'pilotenhulp' gebruik van vaste schuiladressen. Daar

werden de 'piloten' in eerste instantie ondergebracht. Men moest er dan voor
zorgen dat zij een goed persoonsbewijs kregen - die pb's waren meestal van
de LO afkomstig. Voorts waren burgerkleding en gewone schoenen nodig;
gegeven de schaarste was het vaak een heel probleem, dat alles bij elkaar te
scharrelen. Het verblijf op het eerste schuiladres kon vrij lang duren: enkele
weken, soms wel enkele maanden. De medewerkers van 'Fiat Libertas' .
plachten daar de 'piloten' het examen af te nemen dat in zwang gekomen
was; men had er in de 'pilotenhulp' -organisaties vragenlijsten voor opgesteld:
wat betekende 'to receive a gong'? - 'een decoratie krijgen'; 'a pancake'? -
'een landing'; 'a flying prostitute'? - 'een vliegtuig van het type Marauder'.
Waren deze en dergelijke vragen naar behoren beantwoord, dan werden
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