
ANDER ILLEGAAL WERK

die 'piloten' om hun identiteitsgegevens gevraagd en die gegevens werden
dan aan MI-g voorgelegd. Ging dat per zender, dan kon men soms al binnen
enkele uren bevestiging ontvangen; als regel nam het veel meer tij d in beslag
(eens, bij een in Heerenveen terechtgekomen bemanning, elf maanden) en al
die tijd bleven de 'piloten' op hun eerste schuiladres.! Zij werden van
daaruit ook wel aan het werk gezet: als boerenknecht of als ambachtsman;
men leerde hen fietsen, want het gebeurde vaak dat de grenzen via land-
weggetjes per fiets gepasseerd moesten worden. Menige 'piloot' kon voorts,
als hij zijn eerste schuiladres verliet, een aardig mondje Nederlands (of, als hij
in Friesland neergekomen was: Fries) spreken - niet zonder Engels of Ame-
rikaans accent uiteraard. Het verdere transport per trein hield dan ook evi-
dente risico's in. Regel was het dat de 'piloten' de aanwijzing kregen, zich als
doofstommen voor te doen. Gereisd werd meestalover trajecten waar de
Nederlandse Spoorwegen ouderwets materieel gebruikten: wagons met
aparte coupé's: dan was tijdens de rit geen controle mogelijk, Er ging uiter-
aard altijd een begeleider of begeleidster mee; deze nam dan in een andere
coupé plaats en de 'piloten' moesten goed opletten wanneer die bege-
leider(ster) uitstapte.

De Nederlands-Belgische grens moest door de 'piloten' meestallopend of
fietsend gepasseerd worden. Vaak was de 'passeur' niet onmiddellijk be-
schikbaar; dan verbleven de 'piloten' enige tijd op een tweede schuiladres.
Vooral in Noord-Brabant en Limburg waren schuiladressen waarvan in '43
en '44 door vele tientallen 'piloten' gebruik gemaakt is: telkens opnieuw
namen de mensen die daar woonden, het risico dat met de hulpverlening
aan Geallieerde militairen verbonden was; daarvoor waren, in '41 al, N eder-
landers gefusilleerd - men had dat in de krant kunnen lezen.

Onze algemene indruk is (cijfers zijn terzake niet beschikbaarê) dat een
groot deel van de 'piloten' zonder ongelukken naar België overgebracht is:
de 'pilotenhulp'<organisaties traden dus met de nodige behoedzaamheid op.
Hun werk was en bleef evenwel riskant. Men kon een 'piloot' nog zo op het
hart gedrukt hebben dat hij tijdens de treinreis geen woord mocht spreken,

1Joke Folmer ontdekte onder 'haar' 'piloten' twee verraders; die werden door de
Knokploegen geliquideerd. 2 In Duitse militaire rapporten hebben wij wèl
cijfers aangetroffen over de ontsnapte krijgsgevangenen die in de periode oktober' 42
t.e.m. oktober '43 in het zuiden des lands gearresteerd werden: vijf-en-zestig
Fransen, drie Belgen, zeven Polen, vijfRussen en vier Joegoslaven. In die rapporten
wordt van de arrestatie van 'abgesprungene Feindj!ieger' pas melding gemaakt in mei
'44; het waren er toen negen-en-twintig die in Duitse handen vielen; daarnaast
werden in de maanden mei t.e.m. augustus '44 vijf-en-dertig ontsnapte krijgs-
gevangenen gearresteerd (hun nationaliteit werd niet vermeld).
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