
TRANSPORT VAN 'PILOTEN'

en dan kon het tàch gebeuren dat hij, als hij in een overvolle coupé iemand
op zijn tenen trapte, instinctief 'I beg your pardon' zei. Er zullen, zo nemen
wij aan, wel veel meer mensen iets van het verblijf van de 'piloten' of van
hun transport gemerkt hebben dan aan de helpers van die 'piloten' bekend
was. Was dan desondanks de reis vier, vijfkeer zonder ongelukken verlopen,
dan nam men aan dat het de zesde keer ook wel goed zou gaan; in feite was
het risico die zesde keer even groot, ja eigenlijk nog groter: naarmate een
bepaalde route vaker gebruikt werd, kon zij meer opvallen.

Is de 'pilotenhulp' een zinvolle vorm van illegaal werk geweest?
Als zodanig hebben de 'pilotenhelpers' hun activiteit zonder twijfel

ervaren. 'Er zat', aldus K. Norel in Het Grote Gebod,

'muziek in dit werk. Reeds het zoeken naar de parachutespringers was een
avontuur. De aanraking met mannen uit de vrije wereld was, in een tijd toen ons
volk van elk contact met het buitenland verstoken bleef, voor velen een genot.
Gretig zijn de vliegers uitgevraagd over de toestanden in Engeland en Amerika
en over de ontwikkeling van de oorlog. Het was pikant, een 'piloot' in huis te
hebben, en meestentijds waren het gezellige gasten, althans voor wie hun taal
verstond. Het reizen met piloten per spoor, per auto of per fiets was een spannend
avontuur. Nuchtere geesten in de illegaliteit overwogen echter ofhet belang van
het 'pilotenwerk' welopwoog tegen het gevaar."

Zo werd af en toe ook wel in de illegale pers geschreven": was het niet
objectief zinvoller Joodse onderduikers te helpen dan Geallieerde militairen
wie geen zwaarder lot te wachten stond dan een door internationale con-
venties beschermd verblijf in een krijgsgevangenenkamp ?

Stellig - maar ook voor de illegaliteit gold dat men deed wat de hand te
doen vond. Overigens behoorden de illegale werkers die 'piloten' huis-
vestten, als regel tot de kringen die al hulp gaven aan andere vormen van
illegaal werk, het huisvesten van onderduikers inbegrepen, en wat de
'pilotenhulp'sorganisaties betrof: er was vrijwel geen een die uitsluitend
'piloten' het land uitbracht; zij hielpen ook anderen ontsnappen.

Laat ons enkele cijfers geven.
Blijkens de gegevens die een van de officieren van MI-g, Airey Neave,

in zijn boek Saturday at MI-g. A history of underground escape-lines in North-

1 K. Norel in Het Grote Gebod, dl. I, p. 62. 2 De Raad van Verzet besloot eind
november '43 'onze mensen aan te raden op te houden met het transporteren van
piloten. Teveel slachtoffers en schade voor ander werk de laatste tijd.' (RVV:
Notulen, 24 nov. 1943 (RVV, I b».
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