
ANDER ILLEGAAL WERK

West-Europe in 1940-'45, opgenomen heeft, zijn uit Nederland, België, en
Frankrijk in de periode zomer '4o-juni '« in totaal ca. drieduizend 'piloten,
met succes ontsnapt.' Hun ontsnapping had, aldus Neave, een merkbaar
effect op het moreel van de Geallieerde luchtmachten. Er werd binnen die
luchtmachten veel bekendheid aan gegeven - nadien wist men dat het, als
men in Nederland, België of Frankrijk neerkwam, geenszins vaststond dat
men een periode van naargeestige gevangenschap voor de boeg had: men
kon ontsnappen.

Hoeveel van de drieduizend aan wie dat lukte, zijn uit Nederlandafkomstig
geweest?
Een van de illegale werkers van 'Fiat Libertas', Hermance van de Wall

Bake, schatte in Onderdrukking en Verzet dat niet meer dan duizend 'piloten'
ons land verlaten hebben- - Ad Goede kwam in Het Grote Gebod, het gedenk-
boek van de LO/LKP, tot een iets hogere schatting: 'ongeveer vijftienhon-
derd'. 'Men mag veilig aannemen', schreefhij verder, 'dat zeker twee-derde
deel de overtocht heeft volbracht. '3

Zijn die schattingen juist?
Wanneer wij aannemen dat inderdaad van elke drie 'piloten' één gearres-

teerd werd, dan bedroeg het totaal aantal 'piloten' aan wie in Nederland,
België en Frankrijk hulp verleend werd, ca. vijf-en-veertighonderd. Dat
van hen slechts vijftienhonderd ons land verlaten zonden hebben, lijkt ons,
gegeven het feit dat Nederland dichter bij de meest gebruikte vliegroutes
naar Duitsland lag dan België of Frankrijk en dat veruit de meeste arres-
taties in die twee laatste landen plaatsvonden, een cijfer dat aan de te lage
kant is. Noch 'Fiat Libertas' noch de LO hadden trouwens een overzicht van
al diegenen die door andere organisaties op weg geholpen zijn. Wij vermoe-
den dan ook dat het cijfer van 'ongeveer vijftienhonderd' minstens met
enkele honderden verhoogd moet worden. Men moet daar dan nog bij
bedenken dat ook hulp verleend is aan enkele duizenden ontsnapte Belgische
en vooral Franse krijgsgevangenen (de geschatte totaalcijfers met betrekking
tot deze krijgsgevangenen variëren van vierduizend tot achtduizend+), die
goeddeels weggewerkt zijn door groepen die zich later mede aan de 'piloten-
hulp' gingen wijden.
De hulp aan de ontsnapte krijgsgevangenen is, naar het ons voorkomt,

vóór alles gevoeld als hulp aan medemensen: men hielp hen naar hun
vaderland terugkeren; de 'pilotenhulp' beschouwde men als nog belang-

1 Airey Neave: Saturday at MI-9 (1969), p. 22. 2 0 en V, dl. III, p. 722. 3 Het
Grote Gebod, dl. II, p. 386. • A.v., p. 5 en p. 379.
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