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CIJFERS OVER DE PILOTENHULP

rijker: 'piloten' konden immers, zodra zij Engeland bereikt hadden, weer
deelnemen aan de Geallieerde oorlogvoering. In beide gevallen zat men de
'Moffen' dwars - daar ging een grote voldoening van uit.

CS-6

De verzetsgroep CS-6 (zij kwam in ons vorige deel in de hoofdstukken 3 en 7
ter sprake) ontleende haar naam aan het adres in Amsterdam: Corellistraat 6,
waar niet alleen twee van haar actiefste leden woonden: de gebroeders
Gideon Willem en Jan Karel Boissevain, maar waar zij bovendien een werk-
plaats ingericht had voor het vervaardigen van explosieven. De groep be-
stond hoofdzakelijk uit jeugdige Amsterdammers. Naast de Boissevains
noemden wij in deel 6 Hans Katan, Leo Frijda en Jan Verleun ; die laatste,
een katholieke jongeman, was met CS-6 in contact gebracht door Petrus
Antonius Martinus ('Pam') Pooters.

De groep CS-6 had veel contact met communistische illegale werkers,
speciaalook met de leiding van de sabotage-organisatie der CPN, het
'Militair Contact'. In de tweede helft van '42 kwam zij sterk onder invloed
van een Haagse communist, de zenuwarts dr. G. Kastein. Vooral hij was het
die de groep stimuleerde om de sabotage-activiteit te combineren met het
plegen van aanslagen op prominente helpers van de vijand. Verleun schoot
toen op 5 februari '43 in Den Haag generaal Seyffardt, 'commandant' van
het Nederlands Vrijwilligerslegioen, neer en op 7 februari pleegde Kastein
in Voorschoten een aanslag op de pas benoemde secretaris-generaal van
volksvoorlichting en kunsten, mr, H. Reydon; deze werd zwaar gewond,
zijn, vrouw verloor het leven.

Twaalf dagen later, 19 februari, werd Kastein in Delft gearresteerd. De
groep gaf de strijd niet op. Medio maart nam zij deel aan een sabotage-actie
van het Militair Contact der CPN die tegen de spoorwegen in de buurt van
Amsterdam gericht was, begin april trachtte zij brand te stichten in die grote
Amsterdamse 'Jodenfuik' : de Hollandse Schouwburg.

Omstreeks die tijd werde~ door CS-6 nog andere plannen .beraamd:
brandstichting in het gebouw van de Amsterdamse gemeente-universiteit

I (er werden daar inderdaad brandbommen gelegd maar zij hadden maar
weinig effect) en aanslagen op secretaris-generaal van Dam, de man van de
'loyaliteitsverklaring' der studenten, alsmede op Mussert. Tot van Dam
kon men niet doordringen - hij werd goed bewaakt. Ook Mussert werd dat:
de leider der NSB had, wanneer hij in het openbaar verscheen, steeds leden
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