
ACTIES VAN cs-6

dagen na de aanslag op Kerlen, Geertruida van Lier. Frijda verklaarde tijdens
zijn verhoor dat hij Posthuma en Postma neergeschoten had! - Jan Verleun
bleef op vrije voeten. Deze ging samen met anderen nieuwe plannen be-
ramen. Katan had, voor hij opgepakt werd, een heel schema opgesteld om
de belangrijkste telefoon- en telegraafverbindingen te vernielen; dat plan
werd verder uitgewerkt waarbij overigens bleek dat men niet genoeg ex-
plosieven bezat. In oktober mislukte een aanslag op het GAB te Utrecht. De
twee daders werden gegrepen; hèn kon CS-6 door een overval op het
Utrechtse hoofdbureau van politie, waaraan tien illegale werkers deelnamen,
bevrijden. Voor hun reis naar Utrecht had CS-6 geen geld gehad; dat had
men moeten lenen.

Dat laatste feit kan een aanwijzing zijn dat de middelen waarover het
Amsterdamse groepje beschikte, uitermate beperkt waren. Trouwens, niet
alleen was er een tekort aan geld en explosieven maar ook aan wapens. Was
daar niet iets aan te doen? In de loop van oktober werd besloten dat twee
leden, Klaas ('Kas') de Graaf en J. J. ('Bob') Celosse, naar Engeland zouden
gaan.ê Op 3 november richtte de 'Staf CS-6' dienaangaande het volgende
briefje aan zekere 'J. Bouman' die door haar als chef van de 'Secret Intelligence
Service' ('SIS') in Nederland beschouwd werd; wie daarmee bedoeld werd,
weten wij niet (het kan de BI-agent d' Aulnis, het kan ook kapitein Tonnet
geweest zijn - met beiden had de Graaf contact gehad), in elk geval is het
briefje een van de zeer weinige stukken die van de groep CS-6 bewaard
gebleven zijn. Wij citeren:

'plannen betreffende het vernielen van verschillende bureaus der Gestapo
vorderen ...

Een onzer koeriers staat gereed om via Spanje naar Engeland te vertrekken.
Papieren voor deze persoon zijn gereed. Het benodigde geld is bij elkaar ge-
scharreld! In verband met de toespitsing der situatie voor illegaal Nederland is het
beslist noodzakelijk de veiligheid van deze persoon zo goed mogelijk te waar-
borgen. Hem wordt een semi-automatisch pistool kal. 6,35 ter beschikking
gesteld waar echter geen munitie voor is !

1Katan, Frijda, Pooters en de gebroeders Boissevain werden met veertien anderen,
onder wie van der Veens medewerkers Walter Brandligt en Dionysius Remiëns, op
30 september 1943 gefusilleerd. Geertruida van Lier werd eind november '43 in
het concentratiekamp Sachsenhausen doodgeschoten samen met o.m. Reina
Prinsen Geerligs, een Amsterdamse studente, koerierster van CS-6, die door de
'SD' gearresteerd was toen zij een revolver bij een van de leden van de groep kwam
afgeven. 2 De Graaf, geboren in 1916, had een aanstelling bij het rijksbureau voor
de voedselvoorziening in oorlogstijd, Celosse, geboren in 1917, had een opleiding
voor planter gevolgd.
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