
ANDER ILLEGAAL WERK

gehouden had, een verklaring moest ik toch afleggen. Er was tijd genoeg ver-
lopen na m'n arrestatie om alles te alarmeren. Ik besloot, vergeef het me, een
verklaring af te leggen omtrent die dingen die ze wisten van mij. Maar ik heb
alle mensen die nog in leven zijn er buiten kunnen houden. Ik verklaarde me
bereid om de 'waarheid' te zeggen. Ik werd voorzichtig op een divan gelegd,
dronk een fles water leeg, kreeg een Wings die ik oprookte ondanks dat m'n
hersens door mijn kop tolden van de pijn. Maar ik was totaal kapot. Ik had het
gevoel dat ik alleen nog maar een hoofd met hersens had en dat ik die moest
gebruiken. Ik bekende die nacht om te beginnen, dat ik Gen. Seyffardt neer-
geschoten had, want dat wisten ze van me door Leo en Bernard.'

· . . Het is nu drie weken geleden, maar het slappe gevoel en de knikkende
knieën raak ik niet kwijt.

· .. Vanaf die dag werd ik van's morgens vroeg tot's avonds laat in de
Euterpestraat verhoord. De heren uit Den Haag kwamen ook eens kijken en ik
werd van toen af goed behandeld, d.w.z. zolang ik niet te grote leugens vertelde,
zat ik rustig in een grote club en rookte vooroorlogse sigaretten en was maar
aan één hand geboeid.

· .. De verklaring die ik afgelegd heb (het heeft bijna twee weken geduurd),
beslaat 29 foliovellen vol getikt. Ik heb alles bekend wat mij ten laste werd
gelegd, behoudens dat waarbij nog mensenlevens gemoeid zouden zijn. Het feit
dat ik de leider van CS-6 zou zijn .heb ik ontkend en gezegd dat ik me altijd
zoveel mogelijk van de anderen afzijdig hield en niets te vertellen had. De
stommelingen hebben het geslikt en dat spaart een hoop mensenlevens.

· .. Wat ik bekend heb is het volgende:
I. het neerschieten van Seyffardt (Gen.)
2. medeplichtigheid bij Reydon (S.G.)
3. het neerschieten van Posthuma (S.G.)!
4. het neerschieten van Postma (vaandrig)
5. medeplichtig bij mevr. Reydon
6. bezit van vuurwapenen
7. poging tot neerschieten van degenen die me arresteerden
8. lidmaatschap ener organisatie

en nog andere kleinigheden zoals spoorwegaanslag-voorbereidingen. De feiten
lopen vanaf januari tot augustus. Daarna heb ik in België gezeten en ben weer
teruggekomen naar Holland van armoede", maar ik heb geen illegaal werk
meer gedaan na augustus!!!!!!!!!!

· .. Ik had gehoopt na de oorlog een of twee sterren op mijn kraag te krijgen,

1 Hans Katan. 2 Moeten wij uit 'S.G.' afleiden dat Verleun in de machteloze
Posthuma de secretaris-generaal van landbouw, visserij en voedselvoorziening
gezien had? Het kan zijn dat hem diens functie niet meer scherp voor ogen stond,
toen hij zijn briefschreef. 3 Dat had Verleun verzonnen teneinde over die periode
geen bekentenissen te moeten doen.
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