
ANDER ILLEGAAL WERK

u nederig vergiffenis voor alles wat ik tegen u misdaan heb. Bid voor mij! Ik
zal bij God voor u bidden. Sterkte! Tot ziens in de Hemel!'

Jan Verleun werd op 7 januari '44 gefusilleerd.

*

Namens CS-6 waren de Graaf en Celosse eind november' 43 naar Engeland
vertrokken. In Parijs en op weg van Parijs naar de Pyreneeën kregen zij
belangrijke hulp van een illegaal werker, de Nederlander Christiaan Antonius
('Chris') Lindemans, die overigens met zijn dare-devil-optreden (daaraan en
aan zijn reusachtige gestalte dankte hij de bijnaam King Kong) een zekere
bezorgdheid bij hen wekte. Met het passeren van de Pyreneeën hadden zij
moeite, desondanks verliep hun tocht vlot; begin januari '44 kwamen zij
in Engeland aan. Tot zijn ontsteltenis vernam de Graaf daar dat Ridderhof,
die enkele maanden tevoren als V-Mann in CS-6 gepenetreerd was, nog
steeds door SOB vertrouwd werd: in oktober had SOB immers de agenten
GrÜll en van Schelle door Ridderhoflaten opvangen. Het was overigens niet
de Graaf die overtuigend bewijzen kon dat SOB meer dan anderhalf jaar
door Abwehr en Sicherheitspolizei om de tuin geleid was; bij het Bureau In-
lichtingen had men dienaangaande, gelijk eerder vermeld, reeds een maand
lang zekerheid door de telegrammen uit Zwitserland én Nederland waarin de
mededelingen van de ontsnapte agenten Dourlein en Ubbink vervat waren-
hen had Somer later in december in Spanje persoonlijk kunnen spreken. De
leiding van de Dutch Section van SOB werd vervangen en de plaats van de
dienst van kolonel de Bruyne werd medio maart ingenomen door het Bureau
Bijzondere Opdrachten ('het BBO'). De Graaf werd bij dat bureau ingedeeld.
Hij zat daar dus op een strategische post om het plan uit te voeren waarmee
hij uit bezet gebied vertrokken was: centralisatie van de illegaliteit door
CS-6 'in samenwerking met de Raad van Verzet'. Besloten werd, twee
geheime agenten naar bezet gebied te zenden, elk met een eigen marconist.
Zij zouden gevieren gedropt worden maar moesten nadien zo spoedig
mogelijk los van elkaar gaan opereren. Een van die agenten werd Celosse,
de ander A. J. M. Cnoops, een Nederlandse militaire vrijwilliger uit Zuid-
Afrika, die in september' 43 al een missie naar bezet gebied ondernomen had.
In die tijd was namelijk aan SOB bekend dat getwijfeld werd aan de veilig-
heid van de agenten die sinds begin '42 naar bezet Nederland gezonden
waren - Cnoops was toen eind september ergens boven Frankrijk 'blind'
gedropt met de opdracht, zich naar Nederland te begeven teneinde zich te


