DE MISSIE VAN CELOSSE EN CNOOPS

vergewissen of ‘een zekere sinjeur in Amsterdam die contact met Londen
had’, betrouwbaar was.! Wie daarmee bedoeld werd, weten wij niet
(Ridderhof wellicht?) - in elk geval waren de indrukken waarmee Cnoops
binnen zes weken in Londen terug was (hij werd in het kader van het Eng-
landspiel en zonder dat hij het besefte, bij zijn terugreis geholpen door Abwehr
en Sicherheitspolizei), dusdanig dat SOE het Englandspiel niet doorzag.

Voor zijn tweede missie kreeg Cnoops de opdracht, als ‘organisator’ op
te treden : hij moest contact leggen met ‘het hoofd van de Raad van Verzet’,
opgenomen worden in dat college en dan ‘alle partijen onder hun leiding
brengen waarbij de Engelsen, door hem, de algemene richtpunten zouden
bepalen’® — wij moeten dat, dunkt ons, interpreteren als: richtlijnen voor
sabotage, eventueel voor semi-militaire actie, want dat was het werkterrein
van SOE. Op datzelfde terrein viel de opdracht die Celosse kreeg : hij moest
allereerst nagaan hoe de sluizen in het Julianakanaal (Zuid-Limburg)
opgeblazen konden worden, ‘zodat geen kolentransporten naar Duitsland
meer mogelijk waren’ (SOE was slecht ingelicht: die transporten gingen
per trein); vervolgens moest hij met behulp van CS—6 comité’s formeren
teneinde springstoffen en wapens in ontvangst te nemen, en tenslotte diende
hij dan ‘in samenwerking met CS—6 tot het uitvoeren van vernielingen over
te gaan; was de scheepvaart in het Julianakanaal eenmaal gestremd, dan
zouden andere opdrachten volgen.

In de nacht van 31 maart op 1 april '44 nam een Engels toestel Cnoops,
Celosse en hun beide marconisten mee tot boven de Wieringermeerpolder;
zij zouden daar ‘blind’ gedropt worden. In snelle successie volgden toen twee
rampen: ten eerste weigerde de marconist van Celosse om, toen het zover
was, de parachutesprong te wagen — gevolg was dat Cnoops en Celosse
samen slechts over één marconist de beschikking hadden, J. H. Seyben, en
dus in een nauw onderling contact moesten blijven. Groter nog was de
tweede ramp: Kas de Graaf was er van uitgegaan dat Celosse zich in Amster-
dam zou kunnen aanmelden bij de adressen van leden van de groep CS-6
die aan hun beiden bekend waren. Eigenlijk was dat al op het moment waar-
op zij in november Nederland verlieten, een riskante opzet, daar de Sicherheits-
polizei CS-6 onbarmhartig vervolgde. Sindsdien waren meer dan vier
maanden verstreken — wie van de leden van CS-6 woonde nog op het
adres uit november? De Graaf had zich die vraag niet gesteld (‘een ernstige

1 Brief, 24 juli 1949, van A. J. M. Cnoops aan de Enquétecommissie, p. 6 (Enq.,
punt f, gestenc. bijl. 360). * A.v.,p.7. 2 Getuige J. H. Seyben, a.v., dl. IV ¢,
p. 1616.
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