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landsliefde’, waarin een geheel andere toon aangeslagen werd. Wij ver-
moeden dat dit artikel geschreven was door A. J. Koejemans — wij vermoeden
66k dat op de Groot stevige pressie uitgeoefend moest worden voor hij het
als hoofdredacteur van De Waarheid opnam. ‘Christendom en communisme’,
zo stond er in,

‘zijn bezig elkander te vinden op de gemeenschappelijke grondslag der vader-
landsliefde . . . De strijd tegen de vijandelijke bezetting is in Nederland wellicht
niet het krachtigst, maar stellig het openlijkst gevoerd door de kerken . .. Geen
communist die het niet waardeert.

De simpele waarheid, door Vondel verklanke in de prachtige regel: ‘De liefde
tot zijn land is ieder aangeboren’, is jarenlang in tal van uitlatingen der Commu-
nisten met wrevel genegeerd. Dit vond zijn verklaring enerzijds in een verkeerd
begrepen internationalisme, anderzijds in de begrijpelijke woede over de weer-
zinwekkende manier waarop de normale patriottische gevoelens door het kapi-
talisme werden misbruikt ten eigen bate.

Sectarische Nederlandse communisten wilden het woord ‘vaderland’ alleen
nog maar gebruiken in die zin dat de Sowjet-Unie ‘het vaderland’ der arbeiders
was. Een op zichzelf fraai idee moest hier een veel dieper werkelijkheid verhullen
en vervangen, de werkelijkheid dat toch altijd in de eerste plaats Nederland het
vaderland der Nederlandse arbeiders zou zijn en blijven.’

De Groot plaatste dit stuk (dat stond er boven) ‘ter discussie’. In een na-
schrift zorgde hij zelf voor een eerste bijdrage daartoe. Communisten, zo
betoogde hij daarin, moesten hun levensbeschouwing niet ‘loslaten of
wijzigen’, ‘het patriotisme’ was al sinds 36 grondslag van hun politick en

‘van sectarisme was bij hen geen sprake. Dit kan veeleer de mensen van Eenheid
door Democratie, van de SDAP en Christelijke Burgerpartijen worden verweten
die ons land weerloos maakten en niet alleen de tragedie van 10 mei 1940, doch
ook de nog steeds voortdurende slapheid en capitulatiegeest onder grote delen
van ons volk op hun geweten hebben’ -

er was in de Groots beschouwingswijze dus niets veranderd. Wie er zo over
dacht als hij, eiste van andersdenkenden steeds onmiddellijke onderschikking
en kwam aan geen samenwerking toe.

Welnu, wij krijgen na de Groots uitschakeling met een andere CPN te
maken. Dat schrijven wij zeker niet alleen aan de invloed van Goulooze toe.
De Groot had sinds de zomer van ’40 in zijn onderduik een nogal geisoleerd
bestaan geleid — andere communisten hadden in hun illegaal werk juist veel
contact met andersdenkenden gekregen. Stellig, zij bleven communisten,

! De Waarheid (sept. 1942), p. 3-6.
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