
JAN POSTMA

Goulooze, Postma en Schalker werden alle drie in Utrecht gearresteerd.
Aan Beuzernaker en Schalker had de Sicherheitspolizei niet veel te vragen;

zij werden vrij spoedig door een Polizeistandgericht ter dood veroordeeld en
op 13 januari' 44 gefusilleerd. Zoveel te meer had zij te vragen aan Goulooze
en Postma, vooral aan Goulooze die van het begin van de bezetting af zend-
verbinding met Moskou had gehad en niet alleen met de leiding van de CPN
voortdurend in contact had gestaan maar ook met die van een groep in ons
land ondergedoken leden van de Kommunistische Partei Deutschland? Dat
alles werd zijn behoud"; Jan Postma daarentegen werd, evenals Beuzemaker
en Schalker vóór hem, ter dood veroordeeld. Behalve wat haar al tevoren
bekend was, had de Sicherheitspolizei niets uit hem kunnen krijgen: geen
enkele naam, geen enkel adres. Anders dan Beuzemaker en Schalker werd
hij niet voor een Polizeistandgericht gedaagd, maar voor het Obergericht als
Sondergericht; op 20 april werd in Utrecht het doodvonnis over hem uitge-
sproken. In afwachting van de beslissing over een ingediend gratieverzoek
werd hij toen in het concentratiekamp Vught opgesloten. Daar werd hij,
nadat op dat verzoek afwijzend beschikt was, op 25 juli gefusilleerd.

Zes dagen later maakte de communistische schrijver Nico Rost, die eind
mei uit Vught naar Dachau overgebracht was, in zijn clandestien bijge-
houden dag boek de volgende aantekening:

'Ik weet niet waarom ik gisteravond en bijna de gehele nacht aan mijn laatste
ontmoeting met Jan Postma heb moeten denken. Het was in Vught. Ik geloof:
in maart." Ik wist al een paar dagen dat hij er was, toen Chris Smit me kwam
zeggen dat Jan me wilde spreken.
Wekenlang was hij ondervraagd, geslagen, getrapt en gemarteld, wekenlang

had hij in de boeien gelegen en wekenlang waren alle pogingen van de Gestapo
om hem tot spreken te brengen vruchteloos geweest. Hij lag nu in R II' en ik
voel nog de huivering van diepe vriendschap en genegenheid toen ik hem naderde.

"Ook deze z.g. 'Amsterdamse' KPD-groep leed in '43-'44 zware verliezen: haar
beide leiders werden gearresteerd maar doordat zij tegen de verhoormethoden van
de Sicherheitspolizei bestand waren, konden andere doorwerken; zij vormden de
Hollandgruppe Freies Deutschland die van januari '44 af een illegaal blad onder
diezelfde naam uitgaf. De groep werd geleid door H. Meyer-Ricard; volgens
Goulooze's biograaf Harmsen wist zij tot het einde van de bezetting ongeveer
zestig Duitse militairen te bewegen, zich met medenemen van hun wapens bij de
Nederlandse illegaliteit aan te sluiten. De meeste van die gevallen deden zich, zo
veronderstellen wij, in de hongerwinter voor. 2 Goulooze doorliep de weg van
zovele politieke gevangenen: Haaren-Vught-Sachsenhausen ; hij overleefde de
oorlog. 3 Het moet mei zijn geweest. • De tweede barak van het z.g. Revier, de
ziekenafdeling.
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