
ANDER ILLEGAAL WERK

Toen hij zich bij de communistische partij aansloot, werkte Wagenaar
reeds als monteur bij het Amsterdamse Gemeentelijke Electriciteitsbedrijf.
Het lidmaatschap van de CPH/CPN was evenwel voor personen in over-
heidsdienst verboden - hij werd dus geheim lid. Onder de schuilnaam 'de
Witte' (dat sloeg op de kleur van zijn haren) nam hij in de jaren die volgden,
aan tal van communistische acties deel. Dat bracht hem een zekere scholing
bij in geheime activiteit. Hij bleek er bij uitstek geschikt voor. Het was dan
ook geen toeval dat de illegale partijleiding hem een vooraanstaande plaats
gaf in het Militair Contact. Hij was niet alleen moedig en vindingrijk, maar
bezat ook het intuïtieve gevoel voor security waar het zovelen van de eerste
illegale werkers aan schortte. Hij was een overtuigd communist, stellig,
maar zonder dogmatisme en Rechthaberei - integendeel, er ging iets bij uit-
stek sympathieks van hem uit, waardoor andersgezinden steedsonmiddellijk
vertrouwen kregen in de mensWagenaar, vrij alshij was van listen en streken.
Goulooze had goed gezien: van de op illegaal gebied vooraanstaande

communisten pasteWagenaar bij uitstek in een opzet die de 'nieuwe' CPN
als het ware in Nederland moest integreren. Voor de Raad van Verzet was
zijn toetreding van bijzonder belang omdat hij er niet alleen kwam als
vertegenwoordiger van een politieke partij (en dus ook van haar blad
De Waarheid), maar tevens enkele groepen geschoolde illegale werkers
meebracht die tevoren in het kader van het MC actief waren geweest.
Johan Doorn had veel minder contacten dan Gerben Wagenaar, en

Thijssen had slechtséén illegale organisatie onder zich: zijn Radiodienst. Het
kan dan ook wel niet anders of Thijssenmoet de samenstelling van de Raad
van Verzet in de zomer van '43 als hoogst onbevredigend ervaren hebben.
Twee van zijn eigen relatiesnam hij ernog in op: zijn0udevriend JohanEngel
en Marinus Couvée, maar ook zij waren niet de vertegenwoordigers van
belangrijke illegale groeperingen waar Thijssen eigenlijk naar op zoek was.
Inde nazomer van' 43 wist hij evenwel twee figuren aan te trekken die meer
perspectief leken te bieden: Paul Gustave Sidonie ('Paul') Guermonprez en
Gerrit van der Veen. Guermonprez, die met ijver werkzaam was geweest
op het secretariaat van de Nederlandse Unie, was in mei '42 gegijzeld; toen
hij zich evenwel uit het gijzelaarskamp melden moest voor de afvoer naar
Duitsland als ex-militair, was hij ondergedoken - hij kende velen die, van
het vroegere milieu van de Unie uit, illegaal actief geworden waren, bijvoor-
beeld in het kader van Je Maintiendrai; zijn toetreding tot de Raad van
Verzet hield, zo zag Thijssen het, een belofte in. Die van Gerrit van der Veen
betekende meer dan dat: via hem was de Raad van Verzet niet alleen ver-
bonden met de kring van De Vrije Kunstenaar maar ook met de Persoons-
bewijzencentrale, de grootste landelijke organisatie op falsificatiegebied;


