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doende voor effectieve sabotage aan verkeers- of productiemiddelen, terwijl
voor algemene, gelijktijdige sabotage-acties de middelen geheel ontbreken.”

Laat ons thans nagaan hoe de Raad van Verzet zich aan de regering pre-
senteerde.

Thijssen had toegang tot zenders die via de Zweedse Weg bezet gebied be-
reikt hadden; van die verbinding naar Zweden maakte hij gebruik om in mei
en juni ’43 enkele korte brieven tot de regering te richten. Toen hem gebleken
was dat zich tussen de chef-staf van de OD en de regering een telegramwis-
seling over de Raad van Verzet voorgedaan had (daarover straks meer),
besloot hij in juli een nieuwe brief te doen uitgaan waarin hij, zo meende hij,
aan het gezag dat de chef-staf van de OD wellicht in Londen nog had, de
doodsteek zou toebrengen. In zijn concept? schreef hij dat de April-Mei-
stakingen louter daarom geen effect hadden gehad omdat ‘de zo onontbeer-
lijke leiding volkomen ontbrak’; ‘de enige organisatie’ die leiding had
kinnen geven (de OD), had zulks verzuimd, ‘zelfs is het de Raad van Verzet
bekend dat de Commandant van deze organisatie, door zijn afwijzend
advies, de spoorwegstaking, waarop geheel Nederland zijn hoop had geves-
tigd, te niet deed.’ Vandaar de oprichting van de Raad van Verzet die ‘in
nauw contact met de regering’ zijn werk wilde verrichten. De Raad was,
aldus Thijssens concept, ‘samengesteld uit leden van bekende illegale orga-
nisaties’ en beschikte dus ‘over een niet te onderschatten invloedssfeer’;
er was een ‘Verzetsleiding’ gevormd en deze zou ‘de ontworpen maat-
regelen van verzet’ voorleggen aan een ‘Raad van Advies waarvoor aange-
zocht zijn leidende deskundigen op het gebied van: verkeerswezen, water-
staat, voedselvoorziening, volksgezondheid, economische zaken, politie,
en zo mogelijk militaire zaken.’

De andere leden van de Raad van Verzet (van der Veen ontbrak toen nog)
brachten in dit concept een aantal wijzigingen aan. In de brief die op 2
augustus zijn uiteindelijke vorm kreeg?, bleef de kritiek op ‘de Commandant
van deze organisatie’ gehandhaafd, de ‘Verzetsleiding’ en de ‘Raad van
Advies’ verdwenen.

Hoe die brief van 2 augustus verzonden werd, weten wij niet met zeker-
heid. De groep-Oosterhuis/Boerema was ruim een week tevoren opgerold

1 Brief, 25 juni 1944, van Thijssen aan de ‘ondercommandanten’ (a.v., 1e). 2 A.v,, 12,
3 Er is in feite in de dagen van de April-Meistakingen geen enkel contact geweest
tussen de spoorwegdirectie en Six; dat de spoorwegstaking op advies van
Six niet was doorgegaan, was op 17 mei door Six’ adjudant Biihrmann aan Thijssen
meegedeeld; misschien is hier sprake geweest van een misverstand, misschien meen-
de Bithrmann met zijn mededeling het prestige van Six te versterken. 4 Tekst in
Vollgraff: ‘Overzicht telegrammen’, p. 62-63.
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