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tact en ruggespraak, ieder voor zich geacht kunnen worden, een aanzienlijkvolks-
deel te vertegenwoordigen. Er is, om bij voorbaat bepaalde lieden van het
ancien régime een wapen in handen te geven', ook één communist bij, hetgeen
uiteraard voldoende was voor bedoelde lieden om de gehele organisatie als
'communistisch' te doodverven. De wapenen van de RVV zijn desorganisatie
van het verkeer, sabotage, intimidatie van collaborateurs en executie van land-
verraders die schuldig zijn aan moord op vaderlanders, ondermijning moreel
Duitse Weermacht; in voorbereiding is een ernstige poging tot hulp bij invasie
door opleiding verkennings- en inlichtingstroepen en regeling vernieling vijande-
lijke verbindingen.'

In feite waren dit slechts voornemens en van die voornemens had de Raad
van Verzet vooral door het gebrek aan middelen in de lente van '44 nog pas
een klein deel kunnen verwezenlijken.
Reëler was een memorandum dat Thijssen begin maart' 44 opstelde en dat

'via speciale landweg' (Weg B) naar Londen gestuurd zou worden. In dit
'Overzicht van de plaats in de Nederlandse illegale organisaties, van het
arbeidsveld en van de behoeften van de Raad van Verzet'ê, beklaagde hij
zich er over dat de regering van 'onbehagelijkheid' ten aanzien van de Raad
van Verzet blijk gegeven had; de Raad had 'geheel zelfstandig, zonder enige
aanmoediging en steun van de overkant' moeten werken; hij had er behoefte
aan dat Radio Oranje de RVV zou noemen 'als leidende organisatie' op het
gebied van de sabotage; hij had voorts behoefte aan financiële hulp, aan
wapens, aan fietsbanden, aan 'goed nagemaakte persoonsbewijzen, distri-
butiestamkaarten, benzinebonnen e.d.', aan trotyl, aan ontstekingsmiddelen,
aan brandbommen en aan kleine radiotoestellen. Op de brief van 2 augustus
'43 was, merkte Thijssen bitter op, nimmer iets vernomen, 'terwijl ook
nimmer is gebleken dat de regering door het zenden van een boodschapper
contact met de RVV zou hebben gezocht.'
Inderdaad, naar de Raad van Verzet die zich in Londen als sabotage-

organisatie aangediend had, was begin maart '44 nog geen geheime agent
gezonden; dat hing samen met het feit dat het Bureau Bijzondere Opdrachten
en SOB toen nog niet samen van wal gestoken waren, maar wèl had het
Bureau Inlichtingen getracht, met Thijssen in verbinding te komen, d.w.z.
niet met Thijssen als lid van de Raad van Verzet maar met Thijssen als hoofd
van de Radiodienst.

Men wist niet dat die twee identiek waren.

1Daarbij dacht Thijssen, zo nemen wij aan, aan het Nationaal Comité en aan Six.
2 RVV, I a. .
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