
ANDER ILLEGAAL WERK

werken, uw taak ligt op geheel ander terrein.' Wat die taak was, werd Six
eind juli meegedeeld door de geheime agent van Borssum Buisman: steun
aan een uit Londen komend militair gezag - èn het was denkbaar dat de OD
in een korte overgangsfase dat militair gezag zelf zou moeten uitoefenen.

Die officiële erkenning maakte Six niet minder maar juist meer afhankelijk
van Thijssen. Deze had immers een binnenlands zendemet opgebouwd dat
zeker in kritieke dagen door de chef-staf van de OD niet gemist kon worden.
Had Six volgens zijn gevoelens gehandeld, dan had hij, toen hem eenmaal
het volstrekt eigenmachtig optreden van Thijssen duidelijk geworden was,
onmiddellijk aile banden met deze verbroken - maar dan was hij zijn eigen
binnenlandse radioverbindingen kwijt! In eerste instantie had hij zich er toe
beperkt, Thijssen per brief van 15 mei- mee te delen dat deze zijn werk
beperken moest tot technische aangelegenheden, dat alle telegrammen naar
Engeland voortaan aan hem, Six, moesten worden voorgelegd en dat chef-
marconist van Schendel rechtstreeks onder de orders van de 'Chef van de
Staf' (Six) geplaatst was. De brief werd door Bührmann aan Thijssen
overgebracht. Biihrmann koesterde een grote verering voor Six, was
soms plus royaliste que le roi en lichtte in elk geval Six' brief op een wijze
toe die Thijssen geheel in het verkeerde keelgat schoot. In een brief
van 21 mei- stelde Thijssen zijn functie ter beschikking en tegelijkertijd
beklaagde hij zich er over dat Six voor zijn contact met de afdelingschefs van
de OD louter gebruik maakte van 'jongelieden die jeugdige zelfingenomen-
heid en laatdunkendheid paren aan gebrek aan levenservaring en onder-
scheidingsvermogen.' Thijssens verzoek om ontslag werd door Six niet
ingewilligd, 'aangezien daardoor', zo berichtte hem Six, 'zonder twijfel
stagnatie in het werk zou ontstaan.f
In de zomer kwam het tot een crisis. Om te beginnen liet van Schendel

Thijssen de afschriften zien van de telegrammen die de OD en de regering
over de positie van de Raad van Verzet gewisseld hadden; erger was dat de
Sicherheitspolizei in het kader van het 'oprollen' van de groep-Oesterhuis
niet alleen diens 'De Soto'-zender maar ook de door Thijssen gebruikte
'Wolseley'-zender wist te vinden; nog erger, dat van Schendel, duchtig
door Bührmann bewerkt, zich begin augustus van Thijssen losmaakte.s
Thijssen was woedend. Vergetend hoe deloyaal hij zelf jegens Six opgetreden
was, ging hij nu van Schendel van 'insubordinatie' beschuldigen" - het

1 A.v., 6 d. 2 A.v. • Brief, 31 mei 1943, van Six aan Thijssen (a.v.). 4 Thijssen
heeft in de periode mei-juli '43 via van Schendel uitsluitend enkele militaire be-
richten kunnen doorgeven. Wij veronderstellen dat van Schendel geweigerd heeft,
telegrammen van andere aard te verzenden. 5 Brief, 9 aug. 1943, van Thijssen
aan Six (a.v.).
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