
THIJSSEN IN CONFLICT MET SIX

baatte hem niet: Radiodienst èn Raad van Verzet waren het zendcontact
met Engeland kwijt.!

Het kwam toen op 4 september' 43 tot een lang en bewogen gesprek tussen
Six en Thijssen, het eerste en enige gesprek dat zij ooit gevoerd hebben. Het
vond plaats op een landgoed bij 's Graveland. Thijssen verscheen er met een
lijfwacht, 'hij was bang', zo vertelde ons later Six, 'dat hij omgelegd zou
worden.P Twee uur lang praatte Six op Thijssen en Thijssen op Six in. Six
eiste van Thijssen dat deze zich geheel op de Radiodienst zou concentreren
en de Raad van Verzet zou laten schieten - Thijssen weigerde. Thijssen eiste
van Six dat deze namens hem een telegram naar Londen zou sturen - Six
hield dat in beraad. In de weken die volgden, werd Thijssen ongeduldig. Hij
besloot zijn vriend Ausems als boodschapper naar Engeland te sturen en in
het eerder al genoemde 'Verslag ervaringen hoofd Radiodienst' dat hij aan
deze meegaf, brak hij nu als volgt de staf over de OD:

'De OD heeft onder de actieve illegale werkers geen goede naam. Zijn doel-
stelling en de bevelen voor onthouding van verzetsarbeid maken deze organisatie
een gewild toevluchtsoord voor de laffen en halfhartigen die na de oorlog toch
een goed figuur wensen te maken. Zijn aanmatiging, vooral van de leiding, om
voor geheel Nederland, zelfs zonder kennis van de feiten, te willen uitmaken
hoe de houding tegenover de vijand moet zijn, wordt verafschuwd. Door dom
geklets vielen reeds vele slachtoffers onder de slechte soort Ofz-leden ... zelfs
het eenvoudige werk van de voorbereiding van de burgerwacht-taak wordt
door de leiding niet naar behoren verricht ... Vandaar dat de hardwerkende
illegale strijder, die dagelijks leven en welzijn in de waagschaal stelt en rondom
zich kameraden ziet sneuvelen,· met weerzin kennis neemt van het gepoch van
de OD, de bewering dat de OD de invasielegers zal steunen, de hints dat de OD
na de oorlog niet zal worden opgeheven maar dat zijn leden belangrijke functies
zullen krijgen in het burgerlijk bestuur" -

en de man die dat schreef, was nog steeds hoofd van de Radiodienst van de
OD!
Hoe lang nog?
Zonder dat Thijssen het wist, liet Six in oktober contact opnemen met

1Als uitvloeisel van de contacten die hij met de groep-Oosterhuis onderhouden
had, werd van Schendel begin september gearresteerd. De Sicherheitspolizei vond
bij hem niet alleen de zendschema's 'Eton III' en 'Eton IV' maar ook de verzonden
en ontvangen telegrammen en tal van andere stukken, o.m. brieven waaruit, aldus
Haubrock, bleek dat van Schendel 'mit dem Leiter des Radiodienst a,![ sehr gespanntem
Fusse lebte.' (H. K. O. Haubrock: 'Übersicht betr. Sachbearbeitung und Verb/eib van
GeJangenen', p. 108). Ook van Schendel kwam uiteindelijk in de gevangenis te
Li.ittringhausen terecht; hij overleefde de oorlog. 2 P.]. Six, 22 mei 1958. 3 Thijs-
sen: 'Verslag ervaringen hoofd Radiodienst', p. 6.
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