ANDER ILLEGAAL WERK

en ik ons leven op het spel hebben gezet. Ik ben mij er zeer wel van bewust dat ik
tegenover een dergelijke handelwijze voorshands machteloos sta’ —

inderdaad, van op den Velde ontving Thijssen een nietszeggend antwoord.

In Londen was intussen vast komen te staan dat ook Ausems als geheim
agent ingezet zou worden, en wel met een zeer speciale opdracht. De rege-
ring was namelijk tot het besluit gekomen dat de illegaliteit gecodrdineerd
moest worden. In Londen waren daar richtlijnen voor opgesteld, de z.g.
‘19 punten’ (wij komen er in hoofdstuk ¢ op terug), Ausems zou de micro-
foto van dat door Gerbrandy ondertekende stuk in een lucifersdoosje
verstopt met zich meenemen en de bedoeling was dat hij zich, met een ver-
groting daarvan, tot diverse illegale organisaties zou wenden, om te be-
ginnen tot de Raad van Verzet. Men was sinds begin januari in Londen
gunstiger over die Raad gaan denken. Afgezien namelijk van wat men van
Ausems had gehoord, had Steen met de eerder genoemde relatic van
minister van Lidth de Jeude contact moeten opnemen (en dat ook gedaan):
ir. van Wijngaarden, en wij nemen aan dat Steens telegramumen er toe bijge-
dragen hebben dat men in Londen in de persoon en het werk van Thijssen
meer vertrouwen gekregen had.

In de nacht van 29 februari op 1 maart werd Ausems in Noord-Brabant
gedropt; hij had een marconist-codist bij zich, J. E. van Loon. Voor het
zenden kon hij gebruik maken van van Loons ‘gewone’ zender en van een
S-phone (telefoniezender). In eerste instantie poogden Ausems en van Loon
hun zenders te begraven; dat mislukte — de grond was te hard. Zij verborgen
ze toen in een hooiberg maar moesten de volgende dag, 2 maart, hun pistool
gebruiken om de boer die de zenders gevonden had, te dwingen ze aan hen
af te staan. Ausems reisde in de namiddag per trein naar Zaandam. Hij kwam
er om 8 uur ’s avonds aan. Hij haalde in het donker zijn vrouw op, begaf
zich met haar naar zijn vriend op den Velde, nam zijn koffer mee waarin een
portefeuille met stukken zat die op zijn missie betrekking hadden — en liep
de Duitsers recht in de armen.

Op den Velde had sinds medio januari herhaaldelijk zijn zender gebruikt;
die dag was hij om 1 uur aan het seinen geweest uit zijn eigen huis toen hij
‘uitgepeild’ werd. De Sicherheitspolizei had een inval gedaan, had de zender,
de code en talrijke telegrammen gevondenl!, was meteen begonnen op den
Velde en zijn vrouw in een achterkamer te verhoren en had iederecen ge-
arresteerd die het huis binnenkwam; dat gebeurde dus ook met Ausems en

1 Op cen Spiel dat spoedig via de zender geprobeerd werd, ging het Bureau In-
lichtingen niet in; op den Velde heeft dus zijn security-check niet afgegeven. Hij is
eind december 1944 in het concentratickamp Gross-Rosen overleden.
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