
'DE BESTE RADIOVERBINDING'

radioverbinding kreeg de Radiodienst dus pas toen de Blooys vier weken
later met een nieuwe zender gearriveerd was.' Daar kwam een tweede bij: aan
Wiedemann werd verlof gegeven, ten behoeve van de Radiodienst te gaan
zenden. Af en toe kon Ausems bovendien van zijn telefoniezender gebruik
maken. Eind mei' 44 was de situatie dus deze dat de Radiodienst drie kanalen
naar het Bureau Inlichtingen had terwijl binnenslands verbinding bestond
met drie of vier steden. De Radiodienst had toen de beschikking over niet
minder dan dertig 'binnenlandse' zend/ontvangers die een medewerker met
behulp van een gefingeerde opdracht uit de Nederlandse Seintoestellen
Fabriek te Hilversum had weten te smokkelen, maar die waren eind mei
nog niet alle geïnstalleerd. In augustus '44 waren bij dat binnenlandse net
vijf steden ingeschakeld: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en
Utrecht; in elk van die steden bevonden zich drie of vier van die kleine
zenders. 'De RVV', aldus later Somer, 'was ontzettend actief. Dat is toch
wel de beste radioverbinding geweest van Nederland met Engeland, veel
beter dan de OD of welke andere groep dan ook.'2
Twee opmerkingen maken wij daarbij: ten eerste dat Somer ten onrechte

van 'de RVV' sprak (hij had van 'de Radiodienst' moeten spreken), ten
tweede dat de doorzetter Jan Thijssen na alle formidabele tegenslagen die
hem in de tweede helft van '43 getroffen hadden, uiteindelijk zijn doel
bereikt had. Toen de Geallieerden op 6 juni in Normandië landden, was zijn
nieuwe Radiodienst in vol bedrijf. Wat de Raad van Verzet betrof: Thijssen
had op 12 mei van Celosse (de man van CS-6 die deze organisatie niet meer
aangetroffen had) vernomen dat deze 'een contactman, Cnoops, met eigen
seiner, toestel en radiokanaal' voor de RVV had meegebracht. 'Hiermee
is RVV dus volledig door Regering erkend; en de RVV heeft een eigen
radioverbinding met de Regering" had Thijssen toen juichend aan Gerben
Wagenaar geschreven - maar de seiner (Seyben) zat toen al twee dagen
gevangen en Celosse en Cnoops waren acht dagen later gearresteerd. Toen
de troepen die Nederland bevrijden moesten, zich al vast in Normandië
hadden genesteld, had de naar wapens en sabotagemateriaal dorstende Raad
van Verzet nog steeds niets uit Engeland ontvangen.

1 De Blooys is op 31 december '44 bij zijn arrestatie doodgeschoten 2 Getuige
J. M. Somer, Enq., dl. IV c, p. 1848.
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