
ANDER ILLEGAAL WERK

niet vooral door dat adjectief' ogenblikkelijke' een norm gesteld die niet
meer op de werkelijkheid sloeg? Die werkelijkheid was dat sommige
'foute' elementen, gebruikmakend van hun machtspositie, voortdurend een
activiteit ontplooiden die de levens van Nederlanders in gevaar bracht. Men
kan denken aan de '[odenjagers', aan 'foute' politiefunctionarissen die als
terriers achter de illegale werkers en onderduikers aanzaten, aan 'foute'
directeuren van GAB's die hun uiterste best deden, een maximum aan
arbeiders naar Duitsland te sturen. Moest men hun liquidatie niet zien als 'de
noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf tegen wederrechte-
lijke aanranding'? De illegale bladen onthielden zich in die tijd bij voorkeur
van onderlinge polemieken, maar dit tweede artikel van Trouw kon Het
Parool niet laten passeren. 'Wij hebben ons', zo schreef dit blad',

'de ogen uitgewreven. Hoe nu? Hitler dwingt ons in de 'totale' oorlog, waarin
wij allen soldaten zijn, en terwijlonze rechterlijke macht niet meer is dan een
(helaaswillig) werktuig in de hand der bezettende macht, zouden wij, geknechten
en ontrechten, vertrapten en verdrukten, niet dankbaar moeten zijn jegens de
dapperen die ons door een persoonlijke daad van moed verlossen van enkele der
gemeenste NSB-sujetten? Wij begrijpen er niets van. Maar onzerzijds een ere-
saluut aan de berechters van Posthuma. Deze aartsschurk, die zijn gezworen
trouwaan de koningin voor een dik salaris en terwille van het kwijtraken van
het ook hem eigenminderwaardigheidscomplex aan de dijk zette, heeft zijn loon
te pakken. Mogen anderen zijnlot spoedig delen! En dat Trouw zich bekere van
de dwalingen zijns weegs."

Hier sloeg Het Parool iva weer ietwat naar de andere kant door. Alle reden
was er, bezwaar te maken tegen de strikt formele beschouwingen van
Trouw, maar Posthuma die in '40 en '41 vergeefs zijn best gedaan had, de
Nederlandse landbouworganisaties te naziticeren en in dat kader allerlei
posities bekleed had, was in de zomer van '43 een machteloze figuur. Het
'mogen anderen zijn lot spoedig delen!' kon opgevat worden als een aan-
sporing tot de politieke moord op talrijke NSB'ers - een aansporing evenwel
die, tekenend genoeg, nauwelijks weerklank vond. Er was in den lande van
de zomer van '43 af maar één organisatie die over voldoende wapenen
beschikte om desgewenst tot de liquidatie van een aanzienlijk aantal voor-
aanstaande NSB'ers over te gaan: de Knokploegen. Men had zich in die
kring aan de artikelen van Trouw stevig geërgerd, maar men verloor het
begrip 'noodweer' niet uit het oog. Dat laatste was trouwens extra wenselijk

1Het artikel was door van Heuven Goedhart geschreven. • Het Parool, 56 (30
juli 1943), p. 7·
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