GEESSIEN BLEEKER/ MIEP ORAN]JE

beloning voor. Er vond toen een reeks arrestaties plaats; ook de Groninger
KP-leider viel in Duitse handen. Mcer dan verdenkingen koesterden de
KP’ers evenwel niet tegen Geessien, maar die verdenkingen waren sterk
genocg om haar te ontvoeren en in Drente gevangen te houden; toen de
woning waarin zij zich bevond, door de Duitsers overvallen werd, verried
zij nog eens veertien illegale werkers en trad zij bovendien als celspionne op.

Fataler nog voor de illegaliteit was het optreden van Maria (‘Miep’)
Oranje (illegale naam: ‘Edith’), een uiterst aantrekkelijke jonge vrouw. Ze
was in '43 koerierster van de Raad van Verzet. Bij dat werk werd ze gear-
resteerd en tijdens haar hechtenis kwam het tot een verhouding met de
Amsterdamse ‘SD’er’ Herbert Oelschligel. Deze lict haar vrij met de af-
spraak dat zij voor hem zou gaan werken. Uiteraard kon zij niet in de RVV
penctreren waar men wist dat zij in Duitse handen gevallen was, maar het
lukte haar, in de LO als illegaal werkster geaccepteerd te worden, zelfs in
de hoogste regionen: zij werd secretaresse van Teus van Vliet, de LO-leider
van Zuid-Holland, lid van de “Top’, en sinds eind juli’44 een van de drie leden
van het Centraal Bureau der LO. De LO, de KP en de RVV voerden in die
tijd vrij frequente besprekingen en bij een daarvan werd Miep Oranje, die
van Vliet op het betrokken adres moest afhalen, door Gerben Wagenaar
herkend. Deze zei onmiddellijk dat zij een onaanvaardbaar risico vormde —
van Vliet, die zeer onder de charmes van Miep gekomen was, wilde het niet
geloven. Miep van haar kant waarschuwde Oelschligel, en de ‘SD’ (die van
haar, afgezien van mondelinge mededelingen, doorslagen gekregen had van
elk briefje dat zij voor van Vliet had moeten typen) kon vervolgens in het
gehele land invallen doen op niet minder dan 27 adressen. Talrijke arrestaties
vloeiden hieruit voort. Van Vliet bleef alleen maar op vrije voeten doordat
hij op de dag waarop men hem wilde arresteren, bij toeval een latere trein
nam dan hij met Miep Oranje had afgesproken.

Een van de velen die door Miep Oranje’s verraad in Duitse handen vielen,
was mevr. Kuipers-Rietberg die bijna twee jaar tevoren in haar contact met
ds. Slomp de stoot gegeven had tot de oprichting van de LO. Ze was diep
ondergedoken in Bennekom maar het adres was Miep Oranje bekend.
Mevrouw Kuipers werd er op 19 augustus, enkele dagen voor de bevrijding
van Parijs, mét haar man gearresteerd. Korte tijd later wist zij het volgende
briefje uit het Arnhemse Huis van Bewaring te smokkelen:
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