
ESMÉ VAN EEGHEN

uit de hoofdstad naar verschillende delen des lands overbracht, o.m. naar
Friesland. Daar werd in Leeuwarden Krijn van der Helm, een in 1912

geboren belastingambtenaar, gehuwd, één kind, een van diegenen die de
Joodse kinderen naar hun onderduikadres brachten. Uit de hulp aan Joodse
kinderen vloeide voor Esmé allerlei ander illegaal werk voort: zij werd
betrokken bij het transporteren van 'gekraakte' bonkaarten, van 'piloten',
ook van wapens wanneer die vóór een 'kraak' bijeengebracht en na afloop
weer op verschillende plaatsen verborgen moesten worden. Reisde ze alleen
in de trein,

'dan nam ze, onverschillig wat ze bij zich droeg, bij voorkeur plaats in het voor
de Duitsers bestemde treingedeelte, waar ze met haar charmes, perfect Duits en
kennis van prominente Duitsers, elke vijand voor zich innam."

Ze werd van der Helms koerierster toen deze eerst· een van de Friese
Knokploegen, vervolgens alle Knokploegen in Friesland ging leiden. Hij
raakte smoorverliefd op haar, zij gaf ook wel om hem - althans, het kwam
tot een nogal flakkerende verhouding.
In maart '44 'ontmoette Esmé in de Wehrmacht-afdeling van de trein

Groningen-Leeuwarden een oberzahlmeister van de Wehrmaclit, zekere
Pringel: een nieuwe minnaar. Nóg een volgde: Pringels collega en huis-
genoot, Oberzahlmeister Hans Schmälzlein. Bij hem trok Esmé in. Tegen
van der Helm had ze gezegd dat ze Friesland een tijdje zou verlaten, maar
op IS juli kwam een Kp'er van der Helm waarschuwen dat Esmé in Leeu-
warden gezien was. Van der Helm vloog op: onmogelijk! dan zou ze toch
bij hèm gekomen zijn! Hij won informatie in en toen Wijbenga, leider van
een van de Friese Knokploegen, daags daarna van der Helm opzocht bij wie
zich ook de Kp'er Piet Oberman bevond, zag van der Helm er uit 'als een
geest.'2 Wijbenga en Oberman konden voor een ex-koerierster van een
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KP-leider die het liefje van een Duitse officier geworden was, maar één
oplossing zien: liquidatie. Vander HeIm verzette zich heftig: voor hem stond
vast dat Esmé, wat ze ook misdeed, nooit verraad zou plegen. Zij werden
het er tenslotte over eens dat Wijbenga diep in Friesland zou onderduiken,
dat van der Helm 'een functie in de Knokploegen zou krijgen in het westen
des lands, dat Oberman van der Helms plaats als provinciaal KP-leider zou
innemen en dat van der HeIm samen met Oberman een laatste gesprek met
Esmé zou voeren. Esmé zei hun beiden dat ze met Schmälzlein zou gaan
trouwen maar dat de Knokploegen van haar niets te duchten hadden. Met

1 A.v., p. 370. 2 A.v., p. 373.
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