
ANDER ILLEGAAL WERK

die toezegging nam Oberman geen genoegen: hij gaf haar vier-en-twintig
uur de tijd om naar Duitsland te vertrekken - hield ze zich daar niet aan,
dan zou zij geliquideerd worden. Grote verontwaardiging bij Esmé: was
het al zo ver dat zij tot verraad in staat geacht werd? Maar Oberman was
onverbiddellijk: wèg of de kogel. Van der Helm vroeg ofhij Esmé nog een
ogenblik alleen mocht spreken. Oberman stond dit toe. Woedende verwijten
kreeg van der Helm toen over zich heengestort: 'hij was geen vent, geen
kerel, hij was een turf hoog."
Vander Helm, verpletterd, vertrok naar het westen samen met zijn vrouw

en hun zoontje. Hen bracht hij bij zijn schoonouders onder; dat feit was
aan zijn eigen ouders, die in Amersfoort woonden, bekend, bovendien
kwam hij af en toe bij zijn vrouwen zoontje op bezoek - dat waren twee
ernstige illegaal-technische fouten.

Esmé was niet naar Duitsland maar naar Amsterdam gereisd. Dom ge-
noeg had ze in de tijd waarin zij bij Schmälzlein gewoond had, aan het
toenmalige liefje van Oberzahlmeister Pringel die in hetzelfde huis woonde,
Ans Jaakke, een verkoopster uit Amsterdam, laten doorschemeren dat ze
nogal veel relaties in het Friese illegale milieu had gehad. Esmé was een
schoonheid, Ans Jaakke niet, en dat zal er wel toe bijgedragen hebben dat
deze laatste na Esmé's vertrek datgene wat Esmé had laten doorschemeren,
aan een Nederlandse helper van de Leeuwarder 'SD' overbracht. Erger nog:
Ans Jaakkewas bereid, zelf te helpen bij het uitschakelen van Esmé. Naar het
haar bekende Amsterdamse adres van Esmé schreef zij een brief: ze had
namens Schmälzlein eenboodschap over te brengen. Esmé, niets vermoedend,
liep in de val. Zij werd in Amsterdam tijdens de ontmoeting met Ans Jaakke
gearresteerd. Deze had haar met een kus geïdentificeerd.
Pleegde Esmé verraad of, voorzover zij mishandeld werd dan wel met mis-

handelingen werd bedreigd, 'sloeg zij door'? Vast staat eigenlijk alleen dat
zij in haar detentie een voor van der Helm bestemde brief schreef en die brief
aan de 'SD' overhandigde. Waar van der Helm ondergedoken was, wist zij
overigens niet en zij zal wel aangenomen hebben dat dat adres bij uitstek
aan zijn ouders niet bekend zou zijn. De 'SD' waagde het er op: een Neder-
landse helper, die zich als KP'er voordeed, vervoegde zich met Esmé's brief
bij die ouders en werd door hen naar van der Helms schoonouders verwezen.
Krijn was er aanwezig. Deze aarzelde of hij de 'KP' er' ontvangen zou -
Esmé's handschrift op de enveloppe (van der Helm wist niet dat ze ge-
arresteerd was) gaf de doorslag. Het kwam tot een gesprek met de 'KP'er',

1 A.v., p. 375.

1014


