
ANDER ILLEGAAL WERK

Natuurlijk heeft het feit dat de sabotage-organisaties klein bleven, te maken
met het tekort aan sabotage-middelen, maar wij zien het niet als toevallig
dat er naar verhouding slechts weinig Nederlanders waren die zich tot
sabotage aangetrokken voelden; omgekeerd zien wij het evenmin als toe-
vallig dat enkele tienduizenden illegale werkers dag in, dag uit hun beste
krachten in dienst stelden van de hulp aan onderduikers. Dat was een hulp
aan de medemens, een sociale hulp als het ware, die paste bij het historisch
gegroeide volkskarakter - een vorm van tegenwerking van de bezetter in
zoverre dat men verhinderde dat hij de mensen in handen kreeg die hij wilde
deporteren. Er werd niets bij vernietigd, er werd geen druppel bloed bij
vergoten, en men dwarsboomde toch de vijand op een essentieel punt. Het
was een andere vorm van strijd dan die van de partisanen - een strijd zonder
wapens, of beter: louter met de wapens van overtuiging, durf, intellect en
organisatietalent. En het mocht dan waar zijn dat men in die meer beperkte
strijd niet de Wehrmacht als tegenstander tegenover zich had, de alom-aan-
wezige Sicherheitspolizei vormde voor het bestaan der illegale werkers een
voortdurende bedreiging.

Op dat bestaan en op de groep der 'illegalen' in het algemeen willen wij
nu dieper ingaan.
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