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vele gevallen bovendien via een Duits Arbeitserziehungslager in Duitse fabrie-
ken terecht - er zijn naar verhouding evenwel niet veel van die niet-Joodse
onderduikers gearresteerd: de Duitsers hadden er de krachten niet voor om
ze op te sporen. De vervolging van de 'duikbazen' der onderduikers werd
door grote willekeur gekenmerkt: met de 'duikbazen' van de niet-Joodse
onderduikers geschiedde, althans tot de hongerwinter, als regel niets (het
was aan de betrokkenen, toen zij die onderduikers gingen huisvesten, natuur-
lijk niet bekend dat strafmaatregelen achterwege zouden blijven), diegenen
evenwel die Joodse onderduikers gehuisvest hadden, werden menigmaal voor
'zes maanden in een concentratiekamp opgesloten. Ook diegenen die een
bepaalde illegale werker terzijde gestaan hadden, werden als regel geruime
tijd vastgehouden wanneer die illegale werker in Duitse handen gevallen
en hun hulp aan de Sicherheitspolizei bekend geworden was. Kwetsbaar
waren vooral de Joodse onderduikers, hun 'duikbazen', de helpers van de
illegaliteit en de illegale werkers zelf. Van de Joodse onderduikers is ongeveer
een derde gegrepen en gedeporteerd en het aantal arrestaties, in de kringen
van illegale werkers uitgevoerd vóór september '44, mag op grond van
verspreide gegevens geschat worden op omstreeks tienduizend, althans op
een getal van die orde van grootte; van deze arrestanten zijn wellicht
zesduizend bezweken, hoofdzakelijk in de Duitse concentratiekampen.
Anders gezegd: wie illegaal werk bedreef, zette zijn leven op het spel.
De illegale werker was zich dat bewust, vooral in de latere bezettingsjaren

- in de eerste werd het illegale werk door velen ter hand genomen die er de
gevaren van onderschatten en die dus' ook geen sterke impuls hadden om een
techniek toe te passen welke rekening hield met de kracht van hun geschoolde
en ervaren tegenstander: de 'SD'.

Techniek

Toen H. J. de Koster, leider van de spionagegroep-'Peggy', onderdeel van
de spionagegroep-'Kees', kort na de bevrijding enkele herinneringen aan
de bezettingstijd op schrift stelde, leek het hem zinvol (niemand wist wat de
toekomst nog brengen zou), een aantal ervaringen te noteren die hij in het
illegale werk opgedaan had. Hij schreef:

'Alvorens een start te maken in de illegaliteit, moet men illegaalleren denken
en daarnaar handelen.
Zwijgzaamheid is de Nederlander niet aangeboren, maar wel een noodzaak.

Zwijgen is meer dan goud; het kan je leven redden en, wat nog belangrijker is,
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