
DE ILLEGALEN

het leven van anderen. Loop nooit, zoals sommige illegalen hebben gedaan, met
de ledenlijsten rond of verberg ze thuis. Hoed je voor mensen die illegaal doen
vanwege het ego of omdat hun vrouw wegloopt als ze niet meedoen. Voor
tevelen speelt gewichtigdoen en romantiek een grotere rol dan praktisch, voor-
zichtig, doordacht werk dat eentonig is en zonder glamour als het goed wordt
verricht.

Mensen die in het dagelijks leven zeer bekwaam zijn, kunnen totaalongeschikt
zijn voor de illegaliteit. Zij missen de aanpassing die nodig is om je in een andere
wereld te verplaatsen. Men kan evenmin te wilde mensen gebruiken voor wie
het vechten het grootste ideaal is.

Een eenhoofdige leiding met veel discipline is vereist. Illegaliteit is een labyrint
waarin je verstrikt raakt. Er is wèl een ingang maar geen uitgang. Houd er altijd
rekening mee dat de vijand dag en nacht op je loert.

Vertroetel de medewerkers zo nu en dan psychisch door hen te prijzen, ook
al deden zij het niet volmaakt. Zij zijn toch al zo eenzaam.

Zo gauw je 100% onderduiker wordt, moet je een nieuw verleden opbouwen.
Je portefeuille mag niet ineens leeg worden, al moet je de oude inhoud verwij-
deren en je trouwring afdoen. Zorg dat je lid bent van een club onder je nieuwe
naam maar begin direct met een kaart van bijvoorbeeld een openbare leeszaal.

Zorg dat het achterlicht van je fiets altijd brandt, m.a.w. zorg er voor dat je
nooit onnodig met de politie in aanraking komt.

Het ondergedoken zijn is een pariabestaan : er is geen contact met de familie
of met je oude vrienden. Een frontsoldaat kan nog post krijgen van zijn familie -
een goede onderduiker krijgt geen post en zijn familie kan evenzeer onder-
gedoken leven uit vrees voor represailles. Hoed je voor oude vrienden vanaf het
moment dat iedereen weet dat de 'SD' je zoekt - zij vinden het heerlijk rond te
bazuinen dat ze je hebben gezien daar-en-daar terwijl je dat-en-dat deed. Loop
of rijd liever een paar kilometer om dan dat je er één tegenkomt .

. . . Is het niet beter, ongetrouwde mensen voor dit werk te nemen? Maar zulk
soort mensen 'neem' je niet; die ontpoppen zich en de getrouwden zijn soms iets
voorzichtiger waardoor zij langer meegaan.

Het is als met een zeeman en de zee: onweerstaanbaar wordje door dit werk
-steeds weer aangetrokken, ook al voel je dat de 'SD' je steeds meer nadert. In het
begin zitten ze zes, zeven schakels van je af, maar dreigend komen ze steeds nader,
steeds dichterbij, schakel voor schakel afbrekend.

Je medewerkers overkomt hetzelfde. Zij kunnen onmogelijk evenveel weten
als de leiders en gaan daarom plotseling twijfelen aan het nut van het werk ten
opzichte van de risico's die zij lopen. Let op de geestesgesteldheid van je mede-
werkers!'>

Er steken in deze op ervaring gebaseerde raadgevingen enkele elementen
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