
DE ILLEGALEN

Hielp het? Aan van Randwijk, hoofdredacteur van Vrij Nederland, liep
in de zomer van '43 de gal over. 'Dagelijks', zo schreefhij,

'komen ons gevallen ter ore van een zo verregaande onvoorzichtigheid, van
zoveel stommiteit, onverantwoordelijk geklets, ongezonde nutteloze nieuws-
gierigheid, gewichtigdoenerij en dodelijke eerzucht, dat wij ons wanhopig
afvragen of ons volk wel ooit beseffen zal dat het met eigen leven en het leven
van anderen speelt ... Men vergeve ons deze woorden, maar wij weten geen an-
dere om onze verontwaardiging te uiten: het gedonder moet nu maar eens uit zijn!!!
.... Wanneer iedere illegale werker begreep dat hij zijn neus niet mag steken

in dingen die hem niet aangaan, dat het niet nodig is alles te weten en alles te
doen, dat het zaak is alleen dàt te weten en goed te doen wat op onze eigen
bescheiden plaats nodig is - indien, zeggen wij, elke illegale werker deze zelf-
beheersing en nederigheid bezat, zouden de verraders van de Gestapo geen kans
maken. Deze bandieten dringen binnen door onze eigen schuld. Onze nieuws-
gierigheid, onze zucht belangrijk te zijn, onze eerzucht steeds meer te weten en
steeds meer te willen, onze kinderlijke behoefte aan 'contacten', de ziekelijke
illusie dat wij persoonlijk het lot van Nederland, in de handen dragen, het over-
spannen visioen van dat vervloekte 'lintje' na de oorlog - dat zijn de poorten
waardoor het verraad binnendringt.'!

'Er is nergens zo veel gekletst als in het lànd dat door een Zwijger werd
gesticht', aldus Veterman in zijn terugblik op het illegale werk waaraan hij
meer dan twee jaar lang intensief deelgenomen had.2

Zijn die klachten gerechtvaardigd geweest? Zonder twijfel: een klemmend
vermaan als van van Randwijk kan slechts gebaseerd geweest zijn op reële
ervaringen. Daarbij willen wij dan wèl aantekenen dat er delen vanhet platte-
land waren waar de illegale werkers niet zo zwaar tilden aan het feit dat hun
activiteit aan anderen bekend was. InLO-kringen zag men dat zelfs als een
voordeel. 'De aspirant-onderduiker', aldus later een LO-man, 'moest weten
waar hij zich vervoegen moest.' 'En ze wisten het', schreef Anne de Vries:

'Ze wisten in deAchterhoek waar ze 'tante Riek' (HelenaTh. Kuipers-Rietberg)
konden vinden ... en in Zuid-Drente Johannes Post. De laatste heeft een tijd
gekend dat hij op zijn boerderij dagelijks meer dan honderd mensen ontving
voor allerlei illegale doeleinden." Het stookhok deed dienst als wachtkamer en
ieder die voorbijkwam, kon aan de menigte fietsen raden dat daar iets bijzonders
moest zijn. Bij de familie Kuipers in Winterswijk was het precies zo. Daar liep
het vanaf het uur dat de eerste trein bilmenkwam tot's avonds als de spertijd

1 Vrij Nederland, III, 12 (30 juli 1943), p. 1-2., 2 E.N. Veterman: Keizersgracht 763,
p. 16. 8 Uiteraard was dit hoogst riskant - het heeft dan ook niet lang geduurd.
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