
'ER IS NERGENS ZO VEEL GEKLETST'

inging, door. En wanneer 'oom Piet', de man van 'tante Riek', een onderduiker
naar zijn definitieve adres had weggebracht, wist de hele buurt dat ... Op Urk
werd de 'pilotenzorg' zo openhartig bedreven dat twee illegale werkers die naar
het eiland reisden om er een paar 'piloten' op te halen, reeds in Enkhuizen op
de boot merkten dat de mensen wel wisten waarvoor zij op reis waren'! -

dat zei hun namelijk de kapitein, en op de kade op Urk hoorden ze niet
anders. 'Heel Urk', aldus van Riessen,

'wist dat er 'piloten' waren, maar dit feit werd nooit bij de Duitsers bekend,
want geen verrader zou het ooit horen. In zekere zin was het ook gevolg van
gemakzucht en bovendien praat het Nederlandse volk graag, maar toch gaf deze
werkwijze een sfeer waarin het massale werk (hetgeen naar mijn gevoelen in
geen ander land zo is gebeurd) mogelijk was."

Inderdaad, voor de hulp aan onderduikers was het zinvol dat 'men' wist
tot wie een aspirant-onderduiker zich kon wenden - van Riessen zal evenwel
de eerste geweest zijn om te erkennen'dat het illegale werk dat 'hogerop' in
de LO en LKP verricht werd, strikt geheim diende te blijven, d.w.z. jegens
buitenstaanders verzwegen moest worden.

Dat zwijgen was moeilijk. Wie niet door zijn ambt of maatschappelijke
functie gewend was, bepaalde zaken geheim te houden, moest het zich aan';"
leren. Ook het bewust vergeten moest men zich eigen trachten te maken:
'De naam van een straat, van mensen die je had gesproken, moest je', aldus
een illegaal werker, 'zien te vergeten. Alles wat je wist, leverde gevaarop
wanneer je zou worden gepakt. Je moest jezelf trainen in het vergeten" -
d.w.z. in het vergeten van alles, behoudens de zaken die men terwille van
het illegale werk juist onthouden moest.

Uit dat onthouden vloeide een probleem voort: het probleem van het
maken van aantekeningen. Dat het voor leiders van een illegale groep on-
wenselijk was, lijsten met de werkelijke namen en adressen van kader- of
gewone leden aan te leggen (dergelijke lijsten zijn er geweest, vooral in '40
en '4I, maar zelfs in '42), behoeft geen betoog, maar het maken van kryp-
tische aantekeningen was vaak niet te vermijden, vooral niet door leiders en
kaderleden die zich aan talrijke afspraken moesten houden. Een enkeling
lukte het, alles te onthouden zonder iets te noteren. 'Ik was toen jong en
had een erg goed geheugen', vertelde na de oorlog drs. R. van Amerongen,
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