DE ILLEGALEN

papieren werden door de falsificatiegroepen perfect nagemaakt met stempels
en al. De leden van het illegale ‘Centraal Distributickantoor’ van de LO
(de drie illegale werkers die de buit van de overvallen der Knokploegen naar
de districtsleiders van de LO brachten) bezaten zelfs papieren als z.g. koeriers
van het Reichskommissariat waarmee zij elke controle van hun koffers, die
steeds verzegeld waren, konden voorkomen. Ds. Slomp, een van de op-
richters van de LO, ontsnapte eens aan arrestatie doordat hij, binnenkomend
in een kamer waar een groep predikanten zich onder arrest bevond, met zijn
papieren kon aantonen dat hij een meubelmaker was die boekenkasten kwam
aanbieden.

Was, anders dan Brouwer van de groep-‘Albrecht’, een illegale werker
van mening dat hij of zij een bij uitstek opvallend uiterlijk had, dan werd
daar wel eens iets aan gedaan. Wie rood haar had, liet het zwart verven, wie
wit haar had, maakte er donkerblond van. Men kon ook op andere wijze zijn
uiterhjk veranderen. Hier en daar was er een mannelijke illegale werker die
in vrouwenkleren ging rondlopen. Gerrit van der Veen veranderde na de
aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister (van allen die het gebouw
binnengedrongen waren, was hij als enige op vrije voeten gebleven)

‘in een soort armetierig oud banklopertje met een donkerrode wollen das en een
sjofele, grijze kantoorbediendenjas aan; hij draagt nu lange, ietwat slordige
haren onder zijn zwarte bolhoed. Zo vertoont hij zich overal waar hij voortaan
komen moet in illegale kringen. En omdat hij zjn afspraken meestal op straat
maakt, raakt hij. . . bekend onder de naam van ‘Bolhoed’ "t —

maar een paar maanden later was van der Veen tevens ‘Dick’, ‘ambtenaar
bij de posterijen’, en ndg een paar maanden later maakte hij zich zelfs voor
zijn naaste vrienden onherkenbaar door v86r zijn echt gebit een vals gebit
te schuiven; dat gaf zijn uiterlijk ‘iets wanstaltig doms, dat zelfs afstotend
béte wordt wanneer je je onderlip wat open laat hangen.’? Mr. G. J. van
Heuven Goedhart, een van de redacteuren van Het Parool, had weer iets
anders bedacht: hij hulde zijn opvallend lange gestalte af en toe in een
soutane en gaf zich uit (zijn papieren toonden het aan) voor een kapelaan
uit Heiloo — een Amsterdamse priester had hem geleerd hoe hij zijn brevier
moest hanteren. Bij deelneming aan het illegale werk was verandering van
uiterlijk vooral wenselijk voor diegenen wier foto men vé6r de bezetting

* Albert Helman: Een doodgewone held. De levensgeschiedenis van Gerrit-Jan van der
Veen 1902—1944 (1946), p. 164—65. 2 A.v., p. 187.
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