
DE ILLEGALEN

maar de veiligste en daarom meest geliefde manier scheen te zijn het vervoer
door dames onder haar kleren. Wanneer het aantal groot genoeg was, konden
zij dikwijls doorgaan voor vrouwen in positie ... Op dezelfdewijze zijn wapens
door de koeriersters vervoerd en zelden of !looit heeft dat tot arrestatie geleid.'!

hl Drente was een illegale werker die illegale papieren placht te verbergen
in een gipsverband om een van zijn benen, in Noord-Holland was er een die
daartoe een beenprothese gebruikte die hij kon afschroeven, elders stopte
iemand illegale paperassen en zelfs wapens in een tas die steeds door zijn
hond in de bek gedragen werd, 'en iedereen vindt het verbazend aardig dat
poedeltje zo te zien sjouwen, tot de NSB'ers toe die dat beestje over zijn kop
strijken.l''
Was men er in een geval als het laatste zeker van dat alles goed zou gaan?

Dat was men nooit. Negen-en-negentig keer, kon een beveiligingsmethode
effectief blijken, en de honderdste keer ging het mis. Afgezien daarvan: het
illegale werk vergde grote innerlijke discipline":' een discipline die week na
week en maand na maand in acht genomen moest worden. Hoe de om-
standigheden ook waren, men diende zich strikt aan de veiligheidsregels te
houden - niet iedereen bracht dat op. Had men met moeite een veilig adres
voor illegale besprekingen gevonden, dan was het een extra last om weer een
nieuwadres te moeten zoeken wanneer een illegaal werker die het eerste
adres kende, gearresteerd was. Steeds moest men immers met de mogelijk-
heid rekening houden dat dat adres in de barbaarse verhoren prijsgegeven
zou worden. wel gold binnen illegale groepen veelal de afspraak dat men

, na eventuele arrestatie vier-en-twintig uur of tweemaal vier-en-twintig uur
zou zwijgen, maar zou ieder zich inderdaad aan die afspraak kunnen houden?
hl zulk een situatie nam de geschoolde illegale werker liefst geen enkel
risico. Een of twee dagen na de arrestatie en executie van Johannes Post
kwamen enkele leidende figuren van illegale groepen in de Noorderkerk te
Amsterdam samen zoals zij sinds enige tijd gewoon waren. 'Gerben Wage-
naar was er toen bij', vertelde ons later een der andere deelnemers. 'Hij zei:
'Meneer de voorzitter, heeft Johannes Post dit adres gekend?' De voorzitter
zei: 'Ja', waarop Wagenaar zei: 'Dan moeten we meteen weggaan.' We zijn
toen inderdaad op een ander adres gaan vergaderen."

Niet ieder gedroeg zich zo voorzichtig. Diegenen die graag pronkten met
het illegale werk dat zij deden, trokken zich van veiligheidsregels weinig aan
- er waren er zelfs die in het publiek quasi-achteloos met hun revolver
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