
DE ILLEGALEN

straat - en de medewerker verdween na afloop. Waarheen? Dat viel niet
na te gaan. Objectief werd de grondslag van alle illegale activiteit gevormd
door onderling vertrouwen, maar aangezien dat vertrouwen nimmer
absoluut kon zijn, was die activiteit onvermijdelijk gekoppeld aan een voort-
durend wantrouwen. Menige illegale werker had het gevoel dat hij elke dag,
ja elk uur langs afgronden liep. Inderdaad, zijn bestaan stond onder de voort-
durende dreiging die van de werkzaamheid van de 'SD' uitging - een ge-
duchte tegenstander die zijn tentakels door het gehele land had liggen.
Niet iedereen reageerde op gelijke wijze op deze situatie. Er waren er die

de angst, waar objectief alle reden voor was, volledig verdrongen, er waren
er ook, luchthartige naturen, die zich van het gevaar niets aantrokken. Deze
beide reactiewijzen kwamen, aldus onze indruk (nadere gegevens ontbreken),
vrij zelden voor. Regel was het dat het illegale werk met angst gepaard ging.
Vooral gold dat voor de eerste schreden op het illegale pad. Six, de chef-staf
van de OD, een toonbeeld van koelbloedigheid, zei toch ook: 'be eerste
keer dat ik illegale papieren bij me had, brandden ze in mijn zak." 'De eerste
onderduiker in Andijk, het dorp dat', aldus Het Grote Gebod, 'later in vol-
komen gemoedsrust' (wij plaatsen een vraagteken) 'aan ongeveer vierhon-
derdvijftig onderduikers onderdak zou verschaffen, werd verwacht in een
stemming 'welke aan zelfmoord pleegt vooraf te gaan.' '2 Toen J. H. Scheps,
schrijver van talrijke illegale brochures en spreker op talrijke illegale bijeen-
komsten, in het Algemeen Pólitieblad gesignaleerd stond (hij wist dat), had
hij, schreef hij later,

'een gevoel alsof iedere agent van politie op mij af zou stormen. 'Dat gevoel
moet je zien kwijt te raken', zeiden mijn vrienden. Het was volkomen waar,
doch hoe raakt men zijn gevoelens, gevoelens van angst en vrees, als de toestand
niet veranderd is, kwijt? Eerlijk moet ik toegeven dat het op den duur went.
Doch de eerste dagen, zo met valse papieren of met eigen papieren bij zich,
gesignaleerd in het politieblad, vielen mij niet zo gemakkelijk. Doch ik kon niet
thuis blijven en er stonden veel spreekbeurten enz. op het program.
Op een avond, pasna het signaleren in het politieblad, stond ik op de Rijswijk-

seweg in 's-Gravenhage te wachten op de tram. Op mij stevende iemand a£ Hij
tastte in zijn zak - precies als een man van de politie naar zijn bewijs of zijn
penning tast - en gaf mij ... een retourtje voor de tram; hij had het niet nodig.
De schrik sloeg enigeminuten later door mijn gehele lichaam'" -

1 P. J. Six, 8mei 1958. 2 Anne de Vries in Het Grote Gebod, dl. II, p. 129. sQ. H.
Scheps) .Scheps inventariseert, dl. I, p. 100.

1068


